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Pastoraal woord
Sinds carnaval zijn we weer op weg naar 
Pasen. Het is een tijd van soberheid, gebed 
en het beoefenen van de naastenliefde o.a. 
door de Vastenactie. Alle aspecten van het 
christelijk leven komen in deze periode aan 
bod. Het hoogtepunt van de Veertigdagentijd 
is de Goede Week. Vanaf Palmzondag tot 
en met de Paaswake gaan we met de Heer 
op weg. We gedenken zijn lijden en sterven 
maar vieren ook dat Hij verrezen is en Hij de 
dood heeft overwonnen. Voor ons is dat de 
grondslag van onze hoop.

Door de Verrijzenis van de Heer weten we dat 
God de wereld niet in de steek laat en dat zijn 
volgelingen mogen delen in zijn overwinning 
op de dood. Door het Doopsel zijn wij 
verbonden met Hem. Het is een bron van 
vreugde in een wereld die overspoeld wordt 
door oorlog, schending van mensenrechten, 
de milieu- en de klimaatcrisis. Zonde en dood 
hebben niet het laatste woord.

Dit geloof vormt de basis van onze 
missionaire activiteiten. We zijn geroepen om 
te getuigen van deze gebeurtenissen omdat 
God iedereen uitnodigt om in verbondenheid 
met Hem te leven. Het is een boodschap van 

hoop. Het vraagt van ons een omslag in ons 
denken en doen. We beleven het geloof als 
een persoonlijke zaak en het valt ons moeilijk 
om met anderen over ons geloof te spreken, 
bang als we zijn dweperig en fanatiek over te 
komen. De activiteiten binnen de Missionaire 
parochie willen ons te helpen met deze 
missionaire opdracht.

In dit parochieblad is er informatie over 
de ontwikkelingen binnen de missionaire 
parochie. Hoe gaat deze om met gebouwen?  
We maken kennis met de zone-manager 
gebouwen van de Brabantse Wal. Het bestuur 
schrijft over toekomstige ontwikkelingen. 
De kinderen bereiden zich voor op het 
Paasfeest door Palmpaasstokken te 
maken. Verheugend is dat de Kruisweg van 
Guido van de Griendt waarschijnlijk vanaf 
Monumentendag 2026 weer te zien zal zijn 
in de Sint Janskerk, de kerk waarvoor hij 
bedoeld is. U vindt ook een overzicht van 
de vieringen in de Goede Week. Dat deze 
vieringen ons geloof mogen verdiepen. De 
redactie wenst u een Zalig en vreugdevol 
Pasen.

Hans de Jong

Voorwoord
Wereldvrede is tegenwoordig geen abstracte 
optie meer, maar een fundamentele 
noodzaak. In onzekere tijden moet vrede niet 
simpelweg worden opgevat als het einde 
van oorlog, maar als een actieve toestand 
waarin rechtvaardigheid en veiligheid door 
alle naties worden gedeeld. Wat moeten 
we veranderen? Ik wil graag een reflectie 
delen die ons wellicht kan aanzetten tot een 
herziening van onze houding. 

Vóór het uitbreken van open oorlogen tussen 
naties of militaire agressie tegen een land in 
de afgelopen jaren, heerste er een visie op 
de relaties tussen landen: zero sum game, 
waarbij de winst van de ene partij werd gezien 
als het verlies van de andere. Dit perspectief 
opende natuurlijk de deur naar ongezonde 
concurrentie. De rivaliteit werd grenzeloos. 
Geen enkele partij kon het zich veroorloven te 
verliezen. Mensen wilden de enige autoriteit 
zijn om zelf te bepalen wie er zou winnen. Dit 
is een gevaarlijke houding, want concurrentie 
is in wezen hetzelfde als conflict en de 
ambitie om macht te verwerven betekent 
anderen overwinnen. 

In een situatie als deze is er een dringende 
behoefte om deze manier van denken te 
veranderen. Er is een ander perspectief dat 
een startpunt voor vernieuwing zou kunnen 
zijn: collectieve onderlinge afhankelijkheid. 
Als we goed kijken, zien we dat kwesties 
als klimaatverandering, voedselzekerheid 
en wereldwijde gezondheidsbedreigingen 
geen grenzen kennen. Ze treffen landen 
en continenten en we delen allemaal 
dezelfde gevolgen. Daarom moeten we 
het systeem van samenwerking, dat vaak 
louter formeel is, veranderen door een 
mondiaal ecosysteem op te bouwen dat 
gedeelde verantwoordelijkheid vereist voor 

het behoud van stabiliteit. Jij hebt zout nodig 
van je buurman en je buurman heeft vuur 
nodig uit jouw keuken. Deze eenvoudige zin 
illustreert hoe dit "complexe" concept van 
samenwerking op een menselijke manier 
kan worden toegepast. Samenwerking gaat 
niet over de hoogte van handelsbelastingen, 
maar over de bereidheid om anderen te 
steunen. 

Als volgelingen van Christus worden we 
uitgenodigd om te wandelen in het licht van 
Christus' opstanding. Een licht dat schijnt 
te midden van lijden en dood. Een licht dat 
aanwezig is te midden van de angst en 
eenzaamheid van de leerlingen. Een vreugde 
die doorbreekt wat gesloten is en ons 
uitnodigt om ons open te stellen. Dat licht 
nodigt ons uit om samen te wandelen, niet 
als heersers over anderen, maar als vrienden 
voor velen. Velen verlangen naar macht en 
roem. Wij zijn geroepen tot liefde.

Pater Igo Renjaan, SVD

Zero sum game

Fiksclub - repareert uw kapotte spullen

Elektrische apparaten • speelgoed
kleding en computers

Gratis toegang & reparatie.

Huis van de Westrand
Lucasplein. 14.00–16.00 uur

Data: 28/3 • 25/4 • 30/5 • 27/6

http://https://deroosendaalsestomerij.nl/
https://www.ttroosendaal.nl/activiteiten/fiksclub


76

De ontwikkeling rondom onze gebouwen 
gaat niet altijd van een leien dakje, zoals dat 
heet. Om te beginnen wil ik u bijpraten over 
de situatie in Nispen, waar onze kerk wordt 
verbouwd tot multifunctioneel centrum. Het 
dorpshuis Nisipa wordt de hoofdgebruiker 
en onze parochie maakt graag gebruik van 
de ruimte om haar vieringen te houden.

Het ontwerp voor het multifunctionele 
gebouw wijkt dusdanig af van de uitgangs-
punten dat het niet binnen het budget 
kan worden gerealiseerd. De gemeente 
Roosendaal heeft een budget voor de 
verbouwing beschikbaar gesteld van totaal 
€ 5,9 miljoen. Dit blijkt overschreden te worden 
met ongeveer € 1 miljoen. Net als ik begrijpt 
u dat dit niet acceptabel is, dus dit vraagt een 
pas op de plaats. Er wordt nu teruggegaan 
naar de basisuitgangspunten van 2024. 
Dit samen met het daarvoor beschikbare 
budget moet leiden tot een “nieuw ontwerp” 
wat wel binnen het budget gerealiseerd kan 
worden. De gemeente Roosendaal heeft dit 
proces al in gang gezet en heeft al ter plaatse 
een (nieuwe) verkenning gedaan in de kerk. 
Voor de parochie is het nu afwachten wat 
eruit zal komen en binnen welke termijn. 
De gemeente verwacht daardoor in eerste 
instantie ongeveer 3 maanden vertraging 
op te lopen, maar denkt deze achterstand 
in de loop van de realisatie terug te kunnen 
winnen.

Wat speelt er nog meer? De kapel in 
Brugstraat. Jarenlang is hier -  ik geef het
eerlijk toe - vanuit de parochie te weinig 
aandacht aan geschonken. Misschien 
omdat we vaker de lasten –vandalisme - 
hebben ervaren van dit bezit, dan de lusten. 
Helaas heeft de gemeente ons hiervoor op de 

vingers getikt. We moeten het achterstallig 
onderhoud aanpakken. Zoals het er nu bij 
staat past dat niet in hun visie voor het gebied 
Molenstraat – Brugstraat – stationszone. In 
dit gebied moet een opwaardering komen van 
de status, van “verloedering” van sommige 
panden en straatdelen tot een mooie entree 
voor Roosendaal vanuit het station. Daarom 
heeft het bestuur offertes aangevraagd bij 
gerenommeerde bouwbedrijven om het 
onderhoud aan te pakken. Misschien heeft 
het nieuwe college van Roosendaal, na de 
verkiezingen van 18 maart, wel interesse om 
de kapel over te nemen. We gaan zien wat de 
verkiezingen ons zullen brengen. Het heeft 
nu in ieder geval ieders aandacht.

Als ik toch bezig ben het rijtje langs te 
lopen dan wil ik ook de Sint Josephkerk 
en Mariagaard aanstippen. Mariagaard 
heeft enkele gebreken vertoond en daar 
is met medewerking van ALWEL, eigenaar 
van Mariagaard, aan gewerkt. Vooralsnog 
blijven we gebruik maken van Mariagaard in 
het komende jaar.  De Sint Josephkerk zal, 
met het oog op de toekomstige functie als 
enige kerk binnen onze parochie, hiervoor 
geschikt gemaakt moeten worden. Dat 
betekent dat we kijken naar de gewenste 
ruimtes die nodig zijn om als parochie te 
groeien naar een missionaire parochie. Het 
vraagt aandacht voor de ruimte om te vieren, 
maar ook voor onze andere activiteiten. 
Opties worden hiervoor uitgewerkt zo-
dat we een afgewogen besluit kunnen 
nemen over de (her)inrichting van kerk en 
parochiecentrum. Het parochiebestuur 
heeft in overleg met het pastoresteam wel 
besloten dat onze pastores hier blijven 
wonen. Om hun wooncomfort te ver-
hogen zullen verduurzamingsmaatregelen 

Ontwikkelingen rondom onze gebouwen

Voor mijn gevoel heb ik net het eerste 
(digitale) parochieblad gelezen. Nu zit ik 
alweer te schrijven voor het tweede blad 
dat straks bij u in de bus komt. Inmiddels 
hebben we ook het gevoel gehad dat we 
in Nederland toch nog winters kunnen 
hebben. Net zo goed als dat er in februari 
een warmterecord is verbroken in het zuiden. 
Misschien is dat wel een mooi bruggetje naar 
hoe het parochiebestuur momenteel aan 
het werk is. Er zijn heel veel inspanningen 
gedaan om een penningmeester te vinden. 
Helaas zijn we daar niet in geslaagd en is 
er na enig beraad gekozen voor een interne 
oplossing. Ons bestuurslid Edwin Loenen 
wordt onze nieuwe penningmeester. Dat 
betekent dat de financiën weer de aandacht 
krijgen die ze nodig hebben. Ik dank ook 
niet in de laatste plaats onze gestopte 
penningmeester Piet Tak en onze vrijwilligers 
op de administratie: Ans, Marianne, Hans, 
Harry en Frits. Zonder hun niet aflatende 
inzet kan een penningmeester zijn werk 
niet doen. Om bestuurlijk nog krachtiger te 
kunnen functioneren zijn we nog steeds op 
zoek naar een secretaris. Eerdere berichten 
hierover hebben nog geen resultaat 
opgeleverd, jammer genoeg. Dus mocht u 
hierover denken, neem gerust contact op 
met mij of een van de andere bestuursleden.

Met mijn bestuurlijke bril kijk ik naar de nabije 
toekomst, de ontwikkeling van onze parochie 

tot een missionaire parochie. Hoe en wat dat 
allemaal inhoudt zijn we stapje voor stapje 
aan het uitwerken. Graag maak ik u attent op 
de folder die we hierover gemaakt hebben: 
Missionaire parochie. Hij ligt achter in onze 
kerken, dus neem er gerust een mee. We 
hopen u hiermee duidelijkheid te bieden over 
wat een missionaire parochie inhoudt en van 
ons vraagt.

Ook de gebouwen hebben al onze bestuurlijke 
aandacht. Ik heb hier een separaat stukje 
over geschreven elders in dit parochieblad. 
Er gaat veel tijd zitten in dit onderwerp, 
waarbij het parochiebestuur vaak afhankelijk 
is van anderen voor de voortgang. Kortom, 
we hebben niet altijd alles in eigen hand, 
maar zijn daarbij dankbaar voor de steun 
van onze adviseur vanuit het bisdom, de heer 
Miel Nobelen. U leest in dit blad een interview 
met hem over zijn werk. 

Ik hoop dat u weer met genoegen ons 
parochieblad leest, want daar doet de 
redactie het voor. U op de hoogte houden van 
het reilen en zeilen in onze parochie. 
Het is ook een goede manier om u mee te 
nemen met de ontwikkelingen op weg naar 
een missionaire parochie. 

Veel leesplezier.

Maarten Mallekoote, vicevoorzitter

Vanuit het bestuur
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Interview met Miel Nobelen

worden getroffen. Ze houden van een iets 
warmer klimaat binnen dan de gemiddelde 
parochiaan.

Niet in de laatste plaats kijken we naar 
de ontwikkelingen rondom de Onze Lieve 
Vrouwekerk. In januari is een eerste 
gesprek geweest met de voorzitter van de 
Fundatie Theresia Saelmaekers, eigenaar 
van het klooster. Vanuit het bisdom is vorig 
jaar aangegeven dat de parochie de kerk 
overdraagt aan de fundatie. De fundatie 
zal dan de verdere herontwikkeling van het 
gehele complex op zich nemen. Daardoor 

kan de parochie zich volledig richten op de 
ontwikkeling van de missionaire parochie. 
Uit ons gesprek is gebleken dat de fundatie 
nog lang niet zover is en nog geen concrete 
ideeën heeft. De komende tijd zal als eerste 
een taxatie plaatsvinden om de waarde van 
de kerk te bepalen. Hopelijk vinden we elkaar 
dan in een verkoopprijs die voor alle partijen 
aanvaardbaar is. Wel is duidelijk dat de drie 
zusters voorlopig nog in het klooster zullen 
wonen totdat hun nieuwe accommodatie 
aan de Waterstraat klaar is.

Maarten Mallekoote, vicevoorzitter.

Voor velen zal Miel Nobelen onbekend 
zijn. Hij woont in Breda, maar is nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen in de Sint 
Norbertusparochie omdat hij de manager 
is voor de gebouwen in de pastorale zone 
Brabantse Wal.

Miel Nobelen heeft een achtergrond in 
het vastgoed. “Vanaf 1984 ben ik actief 
in de makelaardij. Ik ben begonnen als 
woningmakelaar. In 1994 stapte ik over 
naar Meeùs, waar ik me bezighield met 
commercieel vastgoed in Breda en 
Roosendaal. Meeùs is op verschillende 
terreinen actief. De taken voor het beheer van 
vastgoed en woningen waren ondergebracht 
bij Meeùs Vastgoed Management (MVGM). 
Deze tak is in 2008 verzelfstandigd. In die 
tijd adviseerde ik het bisdom al en had ik 
contacten met de toenmalige econoom 
Gerard de Rooij. In 2022 werden deze 
contacten hernieuwd. De econoom van 
het bisdom, Leo Blom, vroeg mij of ik wilde 
meekijken naar de kerk in Vlissingen. In 2024 
benoemde het bisdom mij tot manager voor 
de Brabantse Wal.” 

Miel legt de situatie uit. “We hebben een 
heel groot bisdom. Het gaat van Vlissingen 
tot aan de grens van de gemeente Tilburg. 
Het bisdom wordt geconfronteerd met 
teruglopend kerkbezoek en dalende 
inkomsten. Bisschop Liesen zag dat er 
iets moest gebeuren. Hij ontwikkelde aan 
de hand van de ideeën van de Canadese 
priester James Mallon het concept van de 
Missionaire Parochie. Dan rijst de vraag welke 
gebouwen hiervoor nodig zijn. We zien dat 
veel gebouwen onderbezet zijn. We merken 
goed dat we geen volkskerk meer zijn, maar 
een keuzekerk. Om de missionaire parochie 
gestalte te geven is het bisdom verdeeld in 5 
pastorale zones. De Sint Norbertusparochie 
in Roosendaal behoort - samen met de 
Sint Annaparochie (Steenbergen), de Sint 
Christoffelparochie (Halsteren), de Lieve 
Vrouweparochie (Bergen op Zoom), Onze 
Lieve Vrouw in het Woud (Wouw) en 
parochie de Bron (gemeente Woensdrecht) 
- tot de zone Brabantse Wal. Het gaat erom 
dat ik in deze zone de parochies begeleid 
met de herbestemming van kerkgebouwen 
en de keuzes die daarin gemaakt worden. 
Dit getuigt van goed rentmeesterschap. De 

eventuele opbrengsten van de verkoop van 
kerken komen ten goede aan de parochie. 
Elke pastorale zone heeft zijn eigen manager. 
In ons bisdom is ook Frank van der Linden 
werkzaam. Hij is bouwkundige en weet alles 
van monumentenzorg en de toestand van 
gebouwen.”

“In onze zone lopen er verschillende 
processen. De kerk van Wouwse Plantage 
is al aan de eredienst onttrokken. Er zijn 
plannen voor appartementen in de kerk. 
In Kruisland moet dat nog gebeuren, maar 
ook daar wordt gedacht aan woningbouw. 
De gemeente Steenbergen denkt goed mee 
over de toekomst van de Vredeskerk. De 
gemeente Steenbergen hecht grote waarde 

aan het behoud van de Sint Gummaruskerk, 
een monumentale kerk in het centrum van 
de stad. In parochie De Bron is de kerk van 
Putte al verkocht en is de kerk van Huijbergen 
gesloten. In deze regio hebben we te maken 
met de stikstofproblematiek omdat een 
groot deel van de gemeente Natura-2000 
gebied is.”

“In de gemeente Roosendaal zijn we 
volop bezig met de herontwikkeling van 
het kerkgebouw in Nispen. De bedoeling 
is dat hier een dorpshuis in komt. Het 
parochiebestuur heeft besloten de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Roosendaal te sluiten. 
Het bisdom is ook nog eigenaar van het 
Heilig Hartklooster in Kalsdonk. Dit wordt 
momenteel verhuurd aan het bestuur van 
de Stichting Katholiek Primair Onderwijs. 
We denken ook na over de toekomst van dit 
gebouw. Het beheren van vastgoed behoort 
niet tot de kerntaken van het bisdom.”

“Ik begrijp de emoties rond kerksluiting,” 
zegt Miel. “Als jongere maakte ik al mee 
dat de Bredase Heilig Hartkerk gesloten 
werd. Het zijn ingrijpende processen die veel 
zorgvuldigheid vragen.”

Hans de Jong

http://www.huidpunt.nl/
http://www.huidpunt.nl/
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'Ken'getallen parochie
Bij de diverse managementcursussen die 
ik heb gevolgd kwam vaak de opmerking 
terug “Ken uw organisatie!” Daarmee 
werd dan gedoeld “Weet wat er omgaat in 
je organisatie”. Van onze teamassistente 
ontving ik onlangs de cijfers van 
kerkbezoek en collectes over 2025. Toen 
werd ik geprikkeld om daar toch eens 
nauwkeuriger naar te kijken en dat bracht 
me op het idee om dit met u te delen.

Het aantal kerkbezoekers heeft uiteraard 
onze aandacht vanuit pastoraal oogpunt. 
Bereiken we “ons publiek”, zijn we een 
(bezoek)kijkcijferkanon? 
Uiteraard wil ik onze cijfers afzetten 
tegen het gemiddelde binnen ons 
bisdom. Na enige zoeken heb ik die 
cijfers achterhaald; ik ga dan uit van de 
vastgestelde teldata in de maand maart 
2025.

De periodieke informatie over de 
ontwikkeling van de kerkbijdragen binnen 
onze parochie. 
Deze inkomsten zijn een belangrijke 
bron voor het in stand houden van het 
pastorale werk. 

Het jaar 2024 liet een achteruitgang in 
de kerkbijdragen zien van € 6.000.  In 
het jaar 2025 zet deze negatieve trend 
door, zelfs nog wat heviger. Tot en met 
december is de bijdrage € 14.000 lager 

dan in 2024 en zelfs € 20.000 minder 
dan in 2023.De verklaring is al eerder 
aan de orde geweest, de vergrijzing van 
onze parochiegemeenschap speelt een 
duidelijk rol. De kerkbijdrage komt vooral 
van de oudere parochiaan. Helaas vallen 
er daar ieder jaar een aantal van weg. De 
jongere parochiaan draagt structureel 
weinig bij. Men is wel bereid incidenteel 
te betalen voor een doop, communie of 
vormsel, maar een jaarlijkse bijdrage 
komt onder de jongeren weinig voor.

Ontwikkeling Kerkbijdrage in 2025 

In de periodieke giften hebben drie mutaties plaatsgevonden. Een nieuwe overeenkomst 
van € 180 en twee verhogingen van totaal € 150.

Hans van Nispen
werkgroep kerkbijdrage

Dit vertaalt zich in de volgende grafiek.

2022 2023 2024 2025
Maart 81 90 85 74
Juli 109 109 104 92
Oktober 116 115 110 101
December 152 139 133 119

Bisdom Breda: 
4600 kerkbezoekers in 65 vieringen 
= gemiddeld 71 kerkgangers per viering

Sint Norbertusparochie: 
662 kerkbezoekers in 10 vieringen 
= gemiddeld 67 kerkgangers per viering.

Als ik dat zo beschouw dan doet onze parochie het nog niet zo slecht. 

Om een overzicht te schetsen van het hele jaar 2025 heb ik hieronder de tabel, niet 
uitgesplitst naar kerk, maar het totaal bezoek per maand. In totaal bezochten 22.751 
kerkgangers onze kerken in 2025, dat is gemiddeld 1896 per maand en 436 per 
weekend.
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Inzameling van gebruikte maar nog goed 
bruikbare kleding, schoenen en accessoires  

als riemen en handtassen.
Sint Josephkerk, ook na telefonische afspraak: 

0165 534 667

Wat ook mijn interesse heeft zijn natuurlijk de inkomsten van de collectes. In 2025 
kwam er aan collectes totaal € 34.521,87 binnen. Dat is gemiddeld per maand € 
2876,81 en per weekend € 663,88. In onderstaande tabel ziet u hoe dat per maand is 
binnengekomen. De maanden met de hoogtijdagen springen er wel nadrukkelijk uit: 
Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

Uiteraard heb ik dan ook nog het 
rekensommetje gemaakt opbrengst 
collectegelden gedeeld door het aantal 
kerkbezoekers. Dat is dan misschien 
toch tegenvallend om te ontdekken dat 
de kerkbezoeker gemiddeld € 1,52 in de 
collectezak doet. Maar zoals ik al eerder 
heb aangegeven, onder andere in de brief 
voor de kerkbalans, voor ons is iedere 

bijdrage welkom. We zijn dan ook heel 
dankbaar dat naast de parochiebijdrage 
de collectezak niet wordt vergeten. 
Mede namens pastoraal team en 
parochiebestuur dank voor uw komst en 
bijdrage.

Maarten Mallekoote, vicevoorzitter

Profielschets bestuurslid secretariaat 
(secretaris m/v)

Algemeen:
Bij voorkeur wonend in de gemeente Roosendaal 
en met een affiniteit met het katholieke geloof 
en in het bijzonder de Sint Norbertusparochie.

Specifiek:
Affiniteit met secretariaatszaken, hierin 
geschoold of werkzaam zijn (geweest) is een 
pré. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en 
organiseren.

Taken:
•	 beheren van het secretariaat van het parochiebestuur, bijhouden van de e-mails gericht 

aan de secretaris;
•	 in overleg met de (vice)voorzitter van het parochiebestuur voorbereiden van de 

bestuursvergaderingen (agenda – notulen);
•	 verzorgen van verspreiding van ingekomen post binnen de parochie, bestuur en 

geloofsgemeenschappen;

Tijdbeslag:
De maandelijkse bestuursvergadering (10 keer per jaar) en de voorbereiding op die vergadering. 
Contact met de (vice)voorzitter ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen (agenda). 
Het opstellen van de notulen. Het frequent bijhouden van de postbox secretaris, enkele malen 
per week een check. In voorkomende gevallen mede het parochiebestuur vertegenwoordigen 
bij externe contacten en bisdom. Het totale tijdbeslag zal afhankelijk zijn van de situatie en 
lopende parochiezaken, inschatting is dat dit ongeveer 6 tot 10 uur per maand zal bedragen.

https://haarmode-louise.webnode.nl/
https://haarmode-louise.webnode.nl/
http://www.samskledingactie.nl/
https://www.haarmode-louise.webnode.nl/
https://haarmode-louise.webnode.nl/
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Kruisweg van de Sint Janskerk gaat weer 
thuiskomen

De kruisweg van de Sint Janskerk in 
Roosendaal is van de hand van Guido van 
de Griendt en is in 1962 in opdracht van de 
Sint Jansparochie door hem in Siberisch 
krijt getekend. Van de Griendt wilde terug 
naar wat hij beschouwde als de essentie 
van de kruisweg: de universaliteit van 
Christus' lijden in 14 staties. Het werk 
past buitengewoon goed bij de lichte 
en sobere stijl van deze karakteristieke 
waterstaatskerk. Frans de Clercq maakte 
dichtregels bij de staties. Na de sluiting 
van de Sint Janskerk in 2003 heeft de 
kruisweg ‘een zwervend bestaan 
geleid’ en is op verschillende locaties 
ondergebracht geweest, in niet altijd 
even optimale omstandigheden.

Dat heeft ertoe geleid dat er aan 
de staties schades zijn ontstaan, 
waaronder waterschades, het 
‘bobbelen’ van het papier, schade 
aan de koperen lijsten en glas. 

Wel werd de kruisweg de laatste 
jaren met enige regelmaat 
geëxposeerd, ook nog in 2025 

in Museum Tongerlohuys in 
de tentoonstelling “Icoon van 
Roosendaal". 

Gaandeweg kwam bij velen 
de vraag op hoe het nu verder 
moest met deze waardevolle 
kruisweg.

Overleg tussen stichting De 
Ghulden Roos, het bestuur 
van de Norbertusparochie, het 
Bisdom Breda en stichting Sint 
Jan bracht de ideale oplossing 

in zicht: de Norbertusparochie schenkt de 
kruisweg aan De Ghulden Roos, die deze 
in beheer neemt en vervolgens zal zorgen 
voor de restauratie, waarna de kruisweg 
weer naar de oorspronkelijke plaats in 
de Sint Jan zal terugkeren, dus boven de 
gedichten van Frans de Clercq.

De staties zullen worden gerestaureerd 
door Andre van Oort Papierrestauratie 
in Haarlem (t.b.v. de restauratie van de 
waterschades en het vlakken van de 
staties) en door Lijst-In opnieuw worden 

ingelijst, voorzien van UV-werend glas.
Doel is om bij de heropening van de 
Sint Jan in september 2026, op de Open 
Monumentendag, de restauratie afgerond 
te hebben en de kruisweg ‘thuis te laten 
komen’.

Ten behoeve van het project is financiële 
ondersteuning verkregen van De 
Mastboom-Brosens Stichting.

Op onze website kunt u een afbeelding 
van de Kruisweg met gedichten 
downloaden.

Presentatie van de Nispense 
communicanten 11 april
In Nispen zullen op 10 mei acht kinderen 
hun eerste communie doen.

Zij zijn begonnen met de voorbereiding 
en komen wekelijks naar het pastoraal 
centrum om te werken met het project 
“Blijf dit doen”. Hierin maken zij kennis 
met verhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Ze leren hoe Jezus brood 
en wijn deelde en daarbij vroeg om dit 
gebaar te blijven herhalen om hem niet 
te vergeten. 

Deze acht communicanten zullen 
zich presenteren in de viering van 

11 april om 19.00 uur in de H. Maria 
Hemelvaartkerk. De viering heeft 
als thema “Geef kleur aan je leven”. 
Koorgroep Cadans zal ons muzikaal 
ondersteunen. U bent allen van harte 
welkom.

Zet ook 10 mei alvast in uw agenda, 
want dan vieren deze kinderen om 
11.00 uur dat ze voor het eerst aan 
tafel mogen gaan om de eerste Heilige 
communie te ontvangen. 

Ook hier bent u heel welkom in deze 
viering.

https://www.sint-norbertusparochie.nl/downloads
https://www.artsenzondergrenzen.nl/
https://www.amnesty.nl/
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Pasen
De veertigdagentijd, Palmpasen en Pasen voor kinderen, tieners en 
alle belangstellenden

Na carnaval begint de veertigdagentijd of 
vastentijd. De veertigdagentijd loopt door 
tot Pasen. In deze periode proberen we na te 
denken over hoe we met God, met anderen 
en met onszelf omgaan. We denken na 
over wat écht belangrijk is in het leven. De 
veertigdagentijd is dé tijd om uit te dokteren 
of je iets kunt veranderen. Iets veranderen, 
omdat je diep in je hart weet, dat het beter is
 voor jezelf en voor anderen. Hoe je dit kunt 

doen, lees je in het versje ‘Veertig dagen 
verandering’ van ‘Geloven thuis’.

Veertig dagen vol sprankel en zin.
Veertig dagen … verandering!

Een beetje anders, God dichterbij.
Op weg naar Pasen … verander jij?

Anders omgaan met wat je bezit:
je spullen, je centen, zwart op wit.

Anders kijken: ‘Wat wil God van mij?
Met wie kan ik delen? Wie maak ik blij?’

Anders omgaan met eten en aarde.
Brood in je hand, besef je de waarde?

‘Als ik het deel en samen eet,
wordt het feest op mijn mooie planeet.’

Anders omgaan met dagen en tijd,
als een wit vel voor me uitgespreid.

‘Wat zal ik doen, wat aandacht geven?
Doe ik eens anders? Hoe wil ik leven?’

Anders omgaan met mensen op je pad.
Zie je ze echt of als één pot nat?

Anders kijken: ‘Wie spreken me aan?
Wat ik doe voor hen, is góed gedaan.’

Anders omgaan met God, onze Bron,
bij wie ook jouw leven ooit begon.
Anders bidden en dankbaar zijn.

Schep niet op, wees gerust eens klein!

Anders omgaan met schuld vergeven,
omdat jij ook fouten maakt in je leven.
Als God jou vergeeft, kun je andersom

ook anderen vergeven en keert alles om.

Veertig dagen vol sprankel en zin.
Veertig dagen … verandering!

Een beetje anders, God dichterbij.
Op weg naar Pasen … VERANDER JIJ?

Versje voor de veertigdagentijd: 
‘Veertig dagen verandering’

De Goede Week verpakt in symbolen: 
de Palmpasenstok

Als je met Palmpasen een Palmpasenstok 
in je handen hebt, heb je eigenlijk de 
hele Goede Week in je handen. De basis 
van een Palmpasenstok is een kruis. 
Daarbovenop komt een haantje van 
brood. De kruisstok wordt mooi versierd 
en er komen kleine lekkernijen aan te 
hangen. Aan het kruis wordt ook een 
palmtakje vastgemaakt.

Het palmtakje doet ons denken aan de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, waar 
de mensen Jezus met palmtakken 
toezwaaiden. Dit gedenken we op 

Palmzondag. Het brood van het haantje 
staat symbool voor het brood, dat Jezus 
uitdeelt aan Zijn vrienden bij het laatste 
avondmaal. Het haantje zelf verwijst 
naar de haan, die in de nacht van Witte 
Donderdag op Goede Vrijdag kraaide, 
nadat Petrus drie keer had gezegd, dat 
hij Jezus niet kende. Het kruis doet ons 
denken aan Jezus, die stierf aan het kruis. 
Zijn kruisdood gedenken we op Goede 
Vrijdag. Eieren zijn het symbool van de 
steen, die voor het graf van Jezus werd 

Comfortabel én stijlvol
• (Semi-)Orthopedische 
 schoenen

• (Sport)Steunzolen

• Schoenaanpassingen

• Winkel met prachtige 
 merkschoenen

• Podotherapie

• Therapeutisch 
 elastische kousen

• Medisch pedicure

• Werkschoenen

• Loopanalyse

Bosstraat 79
4704 RL  Roosendaal

T 0165 55 09 45
E info@van-mook.nl
www.van-mook.nl

https://www.van-mook.nl/
https://www.angelshairstyling.nl/
https://www.angelshairstyling.nl/
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‘De lente gaat los, Paasversje’
De bomen en struiken, let maar eens op,
die zitten van onder tot boven in knop!

En straks komt de zon, die verwarmt tuin en bos.
De knoppen gaan groeien, de blaadjes gaan lós.
De bloemen gaan bloeien, de koeien naar buiten.

De lammetjes springen, de vogeltjes fluiten.
En alles en ieder heeft zin in het leven

en zingt van verlossing, die God heeft gegeven.
't Is Pasen, 't is Pasen, de lente breekt aan.

Geloof maar! De hemel is opengegaan.
't is Pasen, want Jezus is opgestaan!

weggerold. Eieren zijn ook een teken van 
nieuw leven. Met Pasen vieren we het 
nieuwe Leven. (Bronnen: ‘Geloven thuis’ en 
Kinderwoorddienst)
 
Ben je nieuwsgierig geworden hoe een 
Palmpasenstok eruitziet als die helemaal 
af is en wil je er zelf één maken? Hou dan 
de volgende data vrij in je agenda! 

Op zaterdagmiddag 21 maart gaan 
we met z’n allen Palmpasenstokken 
knutselen in de Sint Josephkerk. Op 
Palmzondag, zondag 29 maart, zullen de 
Palmpasenstokken worden gezegend. 

Na ‘De lente gaat los, Paasversje’ kun je 
meer hierover lezen. Het versje is van 
‘Geloven thuis’.

Vieringen en activiteiten voor kinderen en tieners in verband 
met Palmpasen en Pasen
De week voor Pasen is een verdrietige week. 
We gedenken dan dat Jezus is doodgegaan 
en wat er vlak daarvoor met Hem gebeurde. 
Maar met Pasen is het feest in de kerk! Dan 
vieren we dat Jezus een nieuw Leven heeft 
gekregen en dat God ons nooit in de steek 
laat. Daarom noemen we deze week de 
Goede Week.

Kom je ook naar onze vieringen? Dan kun je 
luisteren naar mooie verhalen over Jezus, 

zodat je Hem steeds een beetje beter leert 
kennen.

Vieringen en activiteiten

De uitnodigingen kun je vinden in de 
nieuwsbrief van de parochie, op Facebook 
en op de website onder ‘Nieuws’ 
https://www.sint-norbertusparochie.nl/
nieuws .
Heb je vragen, tips of tops? Mail ons 
dan alsjeblieft, kindervieringen@sint-
norbertusparochie.nl 

De medewerkers van de 
werkgroepen Peuterkleutervieringen, 
Kindernevendiensten, Tienergroep 
en Kindervieringen zullen je van harte 
verwelkomen!

Namens deze werkgroepen, Kapelaan Igo 
Renjaan SVD en Chantal Dircken

Zaterdag 21 maart  Palmpasenstokken knutselen 

voor alle kinderen om 15.00 uur in de Sint Josephkerk.

Zondag 5 april  Paas-peuterkleuterviering

Om 09.30 uur in de huiskapel van het klooster bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Let op: de tijd is anders dan gebruikelijk! Na de viering 
gaan we paaseieren zoeken in de tuin!

Zondag 5 april  Paas-kindernevendienst

Om 11.00 uur in de Sint Josephkerk. 
Na de viering gaan we paaseieren zoeken in de tuin!

https://www.sint-norbertusparochie.nl/nieuws . 
https://www.sint-norbertusparochie.nl/nieuws . 
mailto:kindervieringen%40sint-norbertusparochie.nl%20?subject=
mailto:kindervieringen%40sint-norbertusparochie.nl%20?subject=
https://www.administratiekantoorbroos.nl/
https://timmersmedicare.nl/
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Matteüs in hoofdstuk 25. Daar identificeert 
Jezus zich met de kwetsbaren: “Wat je 
gedaan hebt voor de minsten van mijn 
broeders, dat heb je voor Mij gedaan.”.

Wat deze werken zo krachtig maakt, is hun 
eenvoud én hun diepgang. Ze zijn voor 
iedereen haalbaar. Je hoeft geen theoloog 
te zijn, geen rijke weldoener of sociale 
activist. Iedereen kan een ander helpen 
— een maaltijd delen, een luisterend oor 
bieden, een zieke opzoeken. Maar achter 
die eenvoudige handelingen gaat een diepe 
ervaring schuil: door er te zijn voor een ander, 
zijn we dichterbij God.

Ook geestelijke en sociale eenzaamheid 
vragen om een antwoord: de eenzamen 
troosten, vergeving schenken, geduld hebben 
met moeilijke mensen. Deze ‘geestelijke 
werken van barmhartigheid’ worden vaak 
vergeten, maar zijn even wezenlijk.

De zeven werken zijn geen checklist om af te 
vinken, maar een levenshouding. Ze nodigen 
uit tot een manier van zijn: open, ontvankelijk 
en vol compassie. In plaats van weg te kijken 
van het leed, vragen ze ons juist te blijven 
kijken. En te handelen. 

De oproep van het evangelie is helder: wees 
barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. 
Die roep klinkt vandaag niet minder dan toen. 
De keuze ligt bij ons — elke dag opnieuw. Het 
werk van bisschop Eugenio en zijn mensen 
is daarvan een inspirerend voorbeeld.

Het idee van de vastenactie is: we ontzeggen 
ons leuke dingen en met wat we daarmee 
uitsparen steunen we een plaatselijk project. 
Wilt u bisschop Coter en zijn mensen helpen? 

De Collecte voor de actie is/was in het 
weekend van 21-22 maart. Maar de hele 
vastentijd staan er bussen achter in de 
kerken. 
En u kunt storten op:  
NL 21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie 
(erkend CBF doel)

Preek van de Leek 2026 
Over geweld tegen vrouwen

Dinsdagavond 14 april bent u om 19.30 
uur van harte welkom in de Kruiskerk, Sint 
Lucasplein 1, Roosendaal, om u te laten 
prikkelen door vier boeiende sprekers tijdens 
de Preek van de Leek.   
  
Met bezieling én vanuit hun deskundigheid 
vertellen ze over hun visie op het actuele 
thema ‘geweld tegen vrouwen’, met als 
bron van inspiratie het Bijbelverhaal over 
de overspelige vrouw uit het Evangelie van 
Johannes, hoofdstuk 8, vers 1-11. 

Vier Roosendalers gaan de uitdaging 
aan: Mark Buijs - burgemeester van 
Roosendaal, Meester Susanne Tempel 
- rechter bij rechtbank te Breda, Wilma 
Nijssen - voorheen werkzaam bij de politie 
Roosendaal, Dennis Peters - voorlichter bij 
de stichting Kerk in Nood.  
De preken worden vakkundig beoordeeld 
door de vakjury die onder meer bestaat 
uit ds. Wybren de Jong, pastoraal werker 
Alida van der Maarel en Ivo Weterings, 

stadsdichter en winnaar van de vorige editie 
van de Preek van de Leek.    
Maar u kiest uiteindelijk de winnaar. De 
publieksprijs bestaat uit de vrije giften van 
de bezoekers van de avond, die de winnaar 
doneert aan een goed doel van zijn of haar 
keuze.

De avond wordt opgeluisterd met muziek van 
het saxofoonkwartet Ripieno. De presentatie 
is in handen van Marjeet Verbeek.

Vastenactie
In het vorige parochieblad hebt u project 
leren kennen waarvoor uw hulp wordt 
gevraagd. In Bolivia, in het bisdom Pando 
en de stad Riberalta werkt bisschop Eugenio 
Coter met een aantal vrijwilligers, waaronder  
Marie Cruz, aan een van de werken van 
barmhartigheid: gevangenen bezoeken. Tijd 
om de zeven werken van barhartigheid wat 
nader te bekijken.

Het zijn eeuwenoude daden van mede-
menselijkheid, geworteld in het evangelie en 

in het hart van onze christelijke traditie. Ze 
nodigen ons uit om het lijden van anderen 
niet alleen te zien, maar er ook daadwerkelijk 
op te reageren met concrete daden: de 
hongerigen voeden, de dorstigen laven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, 
de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven.. 

Deze werken zijn niet willekeurig gekozen. 
Ze vinden hun oorsprong in de woorden 
van Jezus zelf, vooral in het evangelie van 
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Zaterdag- en zondagvieringen
zaterdag 17.00 uur Mariagaard Eucharistieviering

zaterdag 19.00 uur Heilige Maria Hemelvaart Eucharistieviering

zondag 09.30 uur Onze Lieve Vrouwekerk Eucharistieviering

zondag 11.00 uur Sint Josephkerk Eucharistieviering

Wekelijks
dinsdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

donderdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

Maandelijks
1e en 3e dinsdag 14.30 uur Sint Josephkerk Rozenkransgebed

1e donderdag 19.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk Taizéviering *1

1e zondag 11.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk Peuterkleuterviering 

2e woensdag 14.00 uur Residentie De Kroeven Eucharistieviering *2 

3e zondag 11.00 uur Sint Josephkerk Kindernevendienst *3 

4e woensdag 14.00 uur Residentie De Kroeven Seniorenviering 

Vieringen

1 Niet in januari, juli en augustus / 2 Niet in augustus / 
3 Let op nieuwsbrief en website i.v.m. vakanties

In Memoriam
Corinne Verbunt-Michel
Corinne is als vrijwilliger gestart in 
de werkgroep Vormsel van de Sint 
Franciscusparochie. Zoals het met veel 
vrijwilligers gaat werd ze al snel gevraagd 
deel te nemen in andere groepen, zoals 
avondwake en koffiegroep. Zij is lid geweest 
van het bestuur van deze parochie en 
heeft, toen bekend werd dat de kerk uit de 
eredienst werd onttrokken, deelgenomen 
aan de werkgroep gebouwen. Deze 
groep zocht naar een plaats waar we als 
gemeenschap nog bij elkaar konden komen. 
Uiteindelijk werd de kerk omgebouwd tot 
een multifunctionele Franciscuskapel. Daar 
was Corinne als contactpersoon van het 
bestuur ook lid van de klankbordgroep, 
verzorgde de boodschappen, was koster in 
de maandelijkse viering en verzorgde een 
keer in de week het secretariaat.

Bij de fusie van de parochies in Roosendaal-
Zuid tot parochie De Ark werd zij lid van 
dit parochiebestuur. Na de sluiting van de 
Franciscuskapel heeft Corinne bij de Moeder 
Godskerk deelgenomen aan de koffiegroep.

Na het ontstaan van de Sint 
Norbertusparochie en het sluiten van de 
Moeder Godskerk sloot zij zich aan bij de 
koffiegroep van de Sint Josephkerk. In deze 
gemeenschap is zij in december 2025 nog 
actief geweest bij de Kerstmarkt.

Corinne, namens pastoraal team, bestuur en 
vrijwilligers bedankt voor je inzet van zo vele 
jaren in de parochie.

Rust zacht, we zullen je missen.

In Memoriam
Mayra Suikerbuijk-Pocornie - Overleden op 06 februari 2026
Zo ongeveer vijftig jaar geleden begon Mayra 
als vrijwilliger in de toenmalige Sint Janskerk 
bij de werkgroep Zieken en Ouderen. Dat 
betekent dat je klaarstaat voor de oudere en 
vooral eenzame medemens. Een bezoekje 
brengen en soms een kleine attentie afgeven 
doet wonderen. Dit ging Mayra toen al heel 
goed af!

Toen de Sint Jan en Kruiskerk gingen fuseren, 
werd Mayra voorzitter van de werkgroep. 
Weer later, toen de Paterskerk (Onze Lieve 
Vrouwekerk één van de parochiekerken 
werd, was Mayra elk jaar dé grote organisator 
van een feestelijke brunch met voorafgaand 

een H. Mis in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Ook de jaarlijkse Ontmoetingsdag in de 
tuin was altijd een groot succes. Dit alles 
onder haar deskundige leiding, waarbij 
haar enthousiasme zorgde voor veel 
dankbaarheid en collegialiteit onderling.

Voorafgaande aan deze vieringen werd 
met Mayra zorgvuldig de bezoekerslijst 
doorgenomen en aangevuld, er mocht 
niemand vergeten worden. En als het zover 
was, hield zij zelf graag de regie in handen. 
Dat ging zover dat ze zelf alle inkopen deed 
voor de vieringen en bijeenkomsten. Ook 
bracht ze “het halve huishouden“ vanuit de 

http://www.perfectewijnen.nl/
http://www.perfectewijnen.nl/
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Parklaan mee, om maar netjes en sfeervol 
de mensen te ontvangen. Een woord van 
welkom werd dan door haar uitgesproken en 
ze had voor iedere aanwezige een luisterend 
oor, aandacht en bemoedigend woordje. Dat 
was Mayra!

Tot aan de laatste viering, met kerst, terwijl 
haar gezondheid al te wensen overliet 
en het haar moeilijk afging, liet ze haar 
enthousiasme blijken in een welkomst- en 

bedankwoordje voor iedereen.

Mayra, wat heeft de werkgroep onder jouw 
leiding, in al die vele jaren, veel voor jou en 
ons betekend. Je was onvermoeibaar, zó 
betrokken bij je medemens. Namens alle 
mensen (en dat waren er veel in de loop der 
jaren) ontzettend bedankt. Wat gaan we je 
missen, maar … met zoveel onvergetelijke, 
menselijke en fijne herinneringen. 
Rust in vrede Mayra.

Familieberichten

Huwelijken
Datum		  Naam				  

08-07-2025	 Wouter Tulaar en Margaretha Yuliani	 	  
22-12-2025	 Toine Roks en Georgia de Vlaam				  

Overledenen
Datum		  Naam				    Leeftijd

11-01-2026    	 Antoine Matheuse		  84 jaar
16-01-2026    	 Wil Mathijssen			   80 jaar
27-01-2026	 Mayra Suijkerbuijk – Pocornie	 80 jaar 
27-01-2026 	 Corinne Verbunt-Michel		  81 jaar
03-02-2026    	 Rina van Mechelen-Vermunt	 89 jaar
12-02-2026	 Jeanne Nordsiek-Hoondert	 95 jaar 
08-03-2026    	 Jaantje Potters-van Wezel 	 93 jaar

mailto:info%40ivdheuveladvocaat.nl?subject=
https://www.kuijer-uitvaartzorg.nl/
http://www.stroopadvies.nl
http://www.stroopadvies.nl
https://www.kuijer-uitvaartzorg.nl/
mailto:info%40ivdheuveladvocaat.nl?subject=
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Informatie

Sint Norbertusparochie
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal 
telefoon: 0165 534667
E-mail: (financiën)  
administratie@sint-norbertusparochie.nl 
(overige zaken) 
secretariaat@sint-norbertusparochie.nl
Website www.sint-norbertusparochie.nl
Bankrekening RABO bank: NL 36 RABO 0147982898  
(niet voor betaling van de parochiebijdrage)
ANBI of RSIN nummer van de parochie: 823820312

Parochiebestuur:  
Diaken Egbert Bornhijm (voorzitter), pastoor Klemens 
Hayon SVD, Maarten Mallekoote (vicevoorzitter), 
Edwin Loenen (penningmeester), Angèle Oerle-
mans-de Koning (vrijwilligers), vacatures: secretaris 
en communicatie. 

Pastoraal team:  
Egbert Bornhijm (teamleider), Klemens Hayon SVD 
(pastoor), Igo Renjaan SVD (kapelaan), James Arul 
SVD (kapelaan), Petra de Bruijn (teamassistente)
E-mail: teamassistent@sint-norbertusparochie.nl

Sint Josephkerk
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal 
telefoon: 0165 534667
E-mail: 
secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en 
13.30 tot 16.00 uur
IBAN: NL 87 INGB 0001332689 St. Norbertusparochie 
PK Emmaus (voor de parochiebijdrage)

Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23, 4703 GA, Roosendaal, telefoon: 0165 534645
secretariaat-olvrouwe@sint-norbertusparochie.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur
IBAN: NL 16 INGB 0001152965 St. Norbertusparochie 
PK O.L. Vrouwe (voor de parochiebijdrage)

Roosendaal-Zuid
Onderstaande rekeningen zijn nog in gebruik voor 
betaling van de parochiebijdrage:
Moeder Gods: IBAN: NL 39 INGB 0001206871 
St. Norbertusparochie PK Moeder Gods
Goede Herder: IBAN: NL 97 INGB 0001504102 
St. Norbertusparochie PK Goede Herder
Sint Franciscus: IBAN: NL 52 INGB 0003529593 
St. Norbertusparochie PK Franciscus

Heilige Maria Hemelvaart
Kerkplein 7, 4709 BJ Nispen, telefoon: 0165 365394
E-mail: 
ggmariahemelvaart@sint-norbertusparochie.nl
Bereikbaar op woensdag van 09.30 tot 11.00 uur
IBAN: NL 57 RABO 0144309033 RK 
St Norbertusparochie Locatie Maria Hemelvaart
(voor betaling van de parochiebijdrage)

Noodnummers UITSLUITEND 
voor uitvaarten en ziekenzalving

Sint Josephkerk	 06 10856945

O.L. Vrouwekerk	 06 42793736

H.M. Hemelvaart	 06 10856945

mailto:administratie%40sint-norbertusparochie.nl%20?subject=
mailto:secretariaat%40sint-norbertusparochie.nl%20?subject=
http://www.sint-norbertusparochie.nl/
mailto:teamassistent%40sint-norbertusparochie.nl?subject=
mailto:secretariaat-emmaus%40sint-norbertusparochie.nl?subject=
mailto:secretariaat-olvrouwe%40sint-norbertusparochie.nl?subject=
mailto:ggmariahemelvaart%40sint-norbertusparochie.nl?subject=
https://verbraak-uitvaart.nl/
http://https://www.uwnotaris.eu/
https://www.zorgenlogeerhuisderegenboog.nl/
http://www.cafedeveestallen.com/
https://www.uwnotaris.eu/
https://verbraak-uitvaart.nl/


Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

0165 - 564 009

info@uitvaartcoppens.nl

www.uitvaartcoppens.nl

Zorg rondom afscheid.

http://www.uitvaartcoppens.nl
http://www.gommerenbv.nl/
http://www.gommerenbv.nl/
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