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Valentijnsviering

Pasen



Ik ben er
voor u.

Monuta John Snels

Kapellerlaan 15, Roosendaal

T 06 - 20 98 31 26 (24 uur per dag bereikbaar)

E  info@monutajohnsnels.nl

I   www.monutajohnsnels.nl

U kunt bij Monuta John Snels terecht na het overlijden van een dierbare.

Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

John Snels
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RAAR BEGIN
In oktober was de redactie al druk bezig met het 

kerstnummer. Half december was er de redactie-

vergadering waarin het eerste nummer van dit 

jaar werd besproken. Gezien het tweede nummer 

van 2024 na Pasen verschijnt… u snapt het al. 

Kerstmis nog niet gevierd en al over Pasen praten. 

Een en ander betekent dat nu nog niet alle 

informatie bekend is. Dus in dit nummer staat 

bijvoorbeeld geen overzicht van de vieringen 

rondom Pasen. Deze informatie kunt u tegen die 

tijd vinden op de website, digitale nieuwsbrief en 

mededelingenvel.

De laatste maanden van 2023 waren voor de 

redactie nogal heftig. Ineens lag de website eruit. 

Het was al snel duidelijk dat het hier om een 

softwareprobleem bij de provider ging. Maar zoals 

altijd als er iets aan de hand is in onze parochie 

zingen er ‘halve en hele onwaarheden’ rond. 

We kunnen iedereen geruststellen, het software-

probleem is opgelost, we zijn niet gehackt en er 

zijn geen gegevens ontvreemd. Achter de 

schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe 

eigentijdse website!

In dit nummer komt u hele diverse berichten 

tegen. Tenslotte zijn er de vaste activiteiten, is het 

weer de tijd van de kerkbalans én komen er zijn 

er al een aantal berichten over Pasen. In dit 

nummer ook aandacht voor een aantal vrijwilligers 

die helaas niet meer hun diensten kunnen 

aanbieden. Wij hopen dat wij ze nog lang in onze 

kerken kunnen begroeten.

Verder is dit een bijzonder jubileumjaar voor de 

Onze Lieve Vrouwekerk (150 jaar) en de Sint 

Josephkerk (100 jaar). Daarom kunt u in dit en de 

volgende nummers meer over deze kerken lezen.

Namens de redactie Annelies Schuurbiers

Coverfoto is van: 

BN DeStem PIX4PROFS/IMAN FASE 

Colofon

Dit blad is een uitgave van de Sint 

Norbertusparochie. 

Redactie: pater Klemens Hayon (pastoor), 

Albert Kuipers (bestuur), Annelies Schuurbiers, 

Hans de Jong, José Notenboom en Kees van 

den Eijnden.

Bereikbaar via:

redactie@sint-norbertusparochie.nl 

Het volgende parochieblad, nummer 2 2024 

verschijnt in de week van 18 maart.

De sluitingsdatum voor inzending van de 

kopij is 8 april 2024!

U mag altijd kopij insturen en hoeft niet te 

wachten op deze datum. Vermeld er wel bij dat 

het kopij is voor het parochieblad.
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Maakt u geen zorgen over 

uw leven en vertrouwt u

 in de voorzienigheid van God 

(Matteus 6,19-34)

God wilde weten wie van de mensen minder zorgen 

en spijt heeft in deze wereld. Dus kwam hij naar de 

aarde en vroeg hij iedereen om hun zorgen in een 

tas mee te nemen. Iedereen kwam tot God met hun 

zak vol zorgen. Sommigen droegen een kleine tas. 

Sommigen droegen een grote zak op hun schouders. 

Maar er was een man die zonder zak en met lege 

handen liep. God was verbaasd om hem te zien. God 

dacht dat hij de enige mens was in deze wereld, die 

absoluut geen zorgen en spijt in zijn leven had. De 

man kwam dicht bij God en God vroeg hem: “Mijn 

lieve zoon, heb je geen zorgen en spijt in je leven?” 

Hij antwoorde, “Natuurlijk…! Ze komen achter me 

per vrachtwagen.”

In deze wereld, heeft iedereen zorgen en spijt. 

Mensen, die te dik zijn, willen slank worden. Mensen 

die dun zijn, willen dikker worden. Mensen die geen 

geld hebben, maken zich zorgen hoe ze geld kunnen 

verdienen. Mensen die veel geld hebben, maken 

zich zorgen hoe ze hun geld veilig kunnen stellen. 

Niemand is volledig blij en tevreden met wat ze zijn 

en wat ze hebben. Dit is ook de menselijke natuur 

dat we de andere kant van de rivier het gras groener 

vinden dan deze kant. We zien weinig goede dingen 

in het land waar we wonen en in de mensen met 

wie wij leven. 

Wij betreuren het verleden, “wij konden het ook 

op een andere manier gedaan hebben.” Wij zijn 

ook bezorgd over de toekomst wat er zal gebeuren 

met ons. Het heden is gezegend, ons leven is zeer 

kostbaar en het kan nooit herhaald worden, dus het 

moet zinvoller en vruchtbaarder geleefd worden. 

In ons leven, besteden wij onze kostbare tijd meestal 

in onnodige zorgen. Vanwege onze zorgen en 

spanningen, slagen wij er niet in om het goede te zien 

aan veel dingen van het leven. Dus mogen wij geen 

zorgen en spijt over het leven hebben. Wij moeten 

volledig op de 

voorzienigheid van 

God vertrouwen. God 

heeft ons geschapen 

voor een speciaal 

doel en hij heeft een 

plan voor ons. Alles 

gebeurt niet in het 

leven zoals wij van plan 

waren. Soms zijn wij erg idealistisch in ons leven. 

Wij kijken naar ons levenspad recht voor ons en 

wij willen ons doel snel bereiken, maar de realiteit is 

heel anders. Ons levenspad gaat berg opwaarts en 

bergafwaarts.

 

Wij moeten de realiteit van het leven en de ups 

en downs accepteren. Vele mysterieuze dingen zijn 

verborgen voor ons. We weten niet precies wat 

er het volgende moment zal gebeuren. Mogen wij 

vertrouwen op de voorzienigheid van God en hij 

helpt ons bij onze levensreis om ons doel te bereiken.

Ik wens u een gelukkig nieuwjaar 2024 

Pater James Arul SVD

Pastoraal Woord

Een verhaal:
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Nu in het begin van het nieuwe jaar ga je bijna 

onwillekeurig zowel vooruit als terugkijken. Wat 

kunnen we in 2024 allemaal verwachten? Gaat er 

een oplossing komen voor de herbestemming van 

de kerk in Nispen? Gaat de herontwikkeling van de 

Onze Lieve Vrouwe kerk vaste vorm krijgen? Grote 

vragen waarop het antwoord nog in de toekomst 

verborgen ligt. Binnen het parochiebestuur wordt 

hard gewerkt om deze ontwikkelingen met een 

gunstig resultaat af te werken. Ook hebben in 2024 

onze Poolse broeders en zusters een onderkomen in 

de kerk aan de Kade gevonden. Ze vieren voortaan 

daar elke zaterdag on 17.00 uur de Heilige Mis.

Terugkijkend op 2023 ken je stellen dat het een 

turbulent jaar was: afscheid van pastoor Marc en 

de start van pastoor Klemens, de verkoop van 

enkele van onze gebouwen, het onderzoek naar 

mogelijke bestemmingen van onze gebouwen.  De 

Sint Norbertusparochie werd voor de komende 10 

jaar huurder van de kapel van Mariagaard, zodat daar, 

naast doopplechtigheden, huwelijken en uitvaarten, 

op de zaterdagavonden vieringen kunnen blijven 

plaatsvinden.  Zomaar een paar feiten over 2023.

Ik hoop dat 2024 een jaar wordt waarin we met de 

zegen van de goede God samen het mooie werk in 

de parochie kunnen voortzetten.

Albert Kuipers

Bestuurslid Parochie Ontwikkeling

Bestuur

Hebt u in navolging van Paus 

Franciscus een groot diaconaal 

hart? Vindt u het belangrijk 

om de medemens in nood te 

helpen? Bent u een geëngageerd 

persoon? Dan zijn wij wellicht 

op zoek naar u of iemand die 

u kent en geschikt acht. De tijdsinvestering is echt 

beperkt. Wij vergaderen vier à vijf keer per jaar 

op woensdagmiddag. Iedereen is welkom, maar 

doordat wij op dit moment bestuursleden uit de 

parochiekern Nispen ontberen in ons bestuur, 

doen wij een extra beroep op deze parochianen. 

Daarnaast zouden wij ook graag meer vrouwen in 

ons bestuur vertegenwoordigd zien. 

Wilt u informatie, wilt u zich aanmelden of wilt u 

eerst met ons kennismaken, richt dan een mail aan 

voorzittercaritas@sint-norbertusparochie.nl 

of aan secretariscaritas@sint-norbertusparochie.nl.

Caritas zoekt nieuwe bestuursleden
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De periodiek informatie over de ontwikkeling van de 

kerkbijdrage binnen onze parochie. 

Het is en blijft een belangrijke bron van inkomsten, 

heel erg noodzakelijk voor het in stand houden van 

het belangrijke pastorale werk. 

We zijn zojuist begonnen aan het nieuwe jaar 2024. 

De balans over 2023 kunnen we al opmaken. De 

bijdragen van december zijn inmiddels verwerkt. 

Helaas toch weer een daling ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Procentueel 8,5% minder. Zie 

onderstaande tabel en de daarbij behorende grafiek. 
We begonnen 2023 positief met een stijging t.o.v. het 

eerste kwartaal van vorig jaar. Helaas hebben we dit 

niet vast kunnen houden en is er € 13.000 

minder aan kerkbijdrage binnengekomen.

Ontwikkeling Kerkbijdrage in 2023

Wat betreft het aantal periodieke giften kan ik het volgende melden. Dit jaar hebben 3 parochianen een 

nieuwe overeenkomst gesloten met de parochie en

17 bestaande overeenkomsten zijn verhoogd. Dat is een positieve ontwikkeling.

Hans van Nispen

werkgroep kerkbijdrage

Dit vertaalt zich in de volgende grafiek.

2019 2020 2021 2022 2023

Maart 96 88 88 81 90

Juli 123 103 104 109 109

Oktober 114 114 111 116 115

December 168 151 114 152 139
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Een gewone gift kun je aftrekken, maar er geldt 

een drempel van 1% van je drempelinkomen en 

een minimum van € 60. Alleen wat je dan meer 

geeft, mag je aftrekken tot een maximum van 10% 

van je drempelinkomen. Bij een periodieke gift heb 

je geen last van een drempel en ook niet van het 

maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen 

voor giften. Afhankelijk van de hoogte van het 

belastbaar inkomen kan je tussen 20% en 49,5% 

van het geschonken bedrag terugkrijgen bij je 

belastingaangifte.

 

Het periodiek schenken kan plaatsvinden na het 

ondertekenen van de “Overeenkomst periodieke gift 

in geld” van de belastingdienst. Hierin spreek je af om 

minimaal vijf jaar lang een vast bedrag te schenken. 

Ook de parochie ondertekent de overeenkomst 

als ontvanger en geeft je het getekende exemplaar 

terug. Je moet de overeengekomen kerkbijdrage 

tenminste vijf jaar achter elkaar schenken om het 

schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wil je meer informatie of advies over het 

periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de 

“Overeenkomst periodieke gift in geld”, dan staan de 

volgende hulpmiddelen u ter beschikking.

• Website van de belastingdienst.

• Website van onze eigen parochie.

Financiële administratie van de parochie, in het 

bijzonder Hans van Nispen die op maandag- en 

donderdagmorgen aanwezig is. Hij is specifiek belast 
met de kerkbijdragen en dus ook de periodieke 

giften.  Tel. 0165 - 53 46 67 of 

administratie@sint-norbertusparochie.nl.

Kerkbijdrage schenken met 

belastingvoordeel!
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Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn 

afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er 

onvoldoende regen valt vertrouwen de mensen op 

waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 

waren er in grote delen van het land echter lange 

droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten. 

Het Vastenactie campagneproject richt zich op 

vrouwen, jongeren en mannen met beperkte 

bestaansmiddelen in Gutu en Bikita, de districten met 

het grootste gebrek aan water en andere middelen 

van bestaan. Vrouwen moeten er ver lopen voor 

water en ze moeten in het veld werken, terwijl ze 

ook voor de kinderen en het huishouden moeten 

zorgen. Traditionele rolpatronen, waarbij vrouwen 

geen controle hebben over gebruik van het land en 

de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid

Waterpunten 

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor 

zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, 

gaan we vier waterpunten installeren. Er worden 

putten geboord. Die worden voorzien van een pomp 

die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put 

een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt 

kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier 

personen - van water voorzien. Een betrouwbare 

watertoevoer verzekert de gemeenschappen van 

een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te 

verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid 

en de inkomenszekerheid. 

Gemeenschappelijke tuinen 

Bij de vier waterpunten worden ook vier 

gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 

50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan 

het project door te helpen bij de installatie van de 

waterpunten en tuinen, door ze te beschermen 

tegen bijvoorbeeld wilde dieren, en door lokale 

kennis, door kennis van natuurlijke landbouw en 

door lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. 

De gemeenschappen zullen na de oplevering van 

de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de 

beveiliging. 

Naaigroepen 

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te 

ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten 

worden 20 groepen voorzien van een naaimachine 

en startmaterialen, zodat ze kleding kunnen maken 

en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze 

krijgen ook naailessen. 

Adventsactie
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Op vrijdag 12 januari was de introductie-avond 

van de nieuwe Alpha Youth, die georganiseerd 

wordt door de jongeren van Jong Katholiek 

Roosendaal. Jongeren tussen 15 en 28 jaar die deze 

kennismakingsavond in de pastorie van de Sint 

Josephkerk gemist hebben, kunnen alsnog aansluiten. 

Twee jaar geleden is Jong Katholiek Roosendaal van 

start gegaan in de vorm van een eerste Alpha Youth. 

En dat is een voltreffer geweest: inmiddels zitten 

er ruim dertig jongeren in de Whatsapp groep en 

komen 10 tot 15 jongeren wekelijks samen om te 

bidden, delen en lol te hebben. Elke avond begint met een gezellige lekkere warme 

maaltijd. Aansluitend bekijken we een van de Alpha 

video’s over leven en geloof. Daar gaan we met 

elkaar over in gesprek. Iedereen wordt uitgenodigd 

om vooral eerlijk te zijn. 

Net als elke Alpha bestaat ook de Alpha Youth uit 

tien bijeenkomsten plus een weekend of zaterdag. 

Kom gerust een keer vrijblijvend kennismaken. 

Voor informatie en aanmelden: 

jongkatholiekroosendaal@gmail.com.

Thandekile 

We maken kennis met Thandekile en haar familie. 

Ze is weduwe geworden door corona en doet er 

alles aan om haar kinderen, Nomatter en Forward, 

een toekomst te geven. Door klimaatverandering en 

armoede door corona verliest ze terrein en heeft ze 

moeite om haar twee jonge kinderen van voedsel 

te voorzien. 

Thandekile ondervindt dagelijks de grote gevolgen 

van de klimaatverandering: de droge periodes 

worden langer en heter en dan is het moeilijk 

om voldoende groenten te verbouwen. De natte 

periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens 

grote overstromingen veroorzaken. Vastenactie 

wil het gezin van Thandekile en andere kwetsbare 

families in het gebied ondersteunen. 

Als extra ondersteuning voor de boeren in 

Zimbabwe kunt u tijdens de Veertigdagentijd, de 

Vasten, in de kerken deze envelopjes kopen voor 

€ 1. Zowel het envelopje als het kaartje erin zitten 

vol zaadjes. Stop ze in de grond of in een pot, geef zo 

nodig water en u krijgt een mix van zomerbloemen! 

‘ The Alphies ’ 
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Zondag 18 februari 2024, om 11.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwekerk

Deze bijzondere gezinsviering, Woord- en 

Communieviering, zal worden geleid door kapelaan 

Igo Renjaan SVD. 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om 

met ons mee te komen vieren. 

Het taalgebruik zal afgestemd zijn op kinderen. 

Het verhaal over de dappere priester Valentijn, 

voor wie liefde, geloof en trouw héél belangrijk 

waren, zal worden voorgelezen en door kinderen 

worden uitgebeeld. Zij zullen kapelaan Igo helpen 

“de boodschap” van échte liefde en trouw over te 

brengen.

Wie aan Valentijnsdag denkt, denkt aan anonieme 

aanbidders, kaarten met hartjes, chocolade en 

bloemen. Hier is op zich weinig mis mee. Maar 

Valentijn was ooit en is nog steeds een heilige van de 

katholieke Kerk: iemand, die hart had voor mensen 

en zijn leven gaf voor zijn geloof. Om de feestdag wat 

meer diepgang te geven, organiseerden we in onze 

parochie in 2023 de allereerste Valentijnsviering. 

Vanwege de vele positieve reacties, die we hebben 

ontvangen en zelfs een mooi artikel over onze 

viering in BN DeStem, is besloten om er een traditie 

van te maken. Door het verhaal en het toneelstuk 

van de kinderen zal duidelijk worden, hoe priester 

Valentijn symbolen van gebruiken van nu, zoals het 

hartje en de kaart, destijds gebruikte om mensen, 

die in Jezus Christus geloofden, te herinneren aan 

de eeuwige liefde van God en om gelovige geliefden 

tevens te herinneren aan hun liefde voor en belofte 

van trouw aan elkaar. De gezinsviering is geen kritiek 

op het huidige feest. We proberen juist het heden 

met het verleden te verbinden. Komt u ook?

Namens werkgroep Kindervieringen,

Kapelaan Igo Renjaan SVD en Chantal Dircken

Kindervieringen 

Naast de gebruikelijke Peuterkleutervieringen, Kindernevendiensten en Tienergroep-avonden worden in de 

komende maanden de volgende kindervieringen en -activiteiten georganiseerd:  

•   Op zondag 4 februari Peuterkleuterviering Maria Lichtmis met kinderzegen en uitreiking van de   

     doopschelpen aan de dopelingen van 2023, om 14.00 uur in de Sint Josephkerk. 

•   Op zondag 18 februari Valentijnsviering voor jong en oud om 11.00 uur in de Onze Lieve    

     Vrouwekerk. Iedereen is van harte welkom! 

•   Op zaterdag 23 maart palmpasenstok versieren en daarna om 17.00 uur Palmpasenviering voor   

     het hele gezin (jong en oud) in de Sint Josephkerk. 

•   Daarnaast zijn er met Pasen en Pinksteren speciale Peuterkleutervieringen en Kindernevendiensten. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website en de digitale nieuwsbrief.

Valentijnsviering
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Op dinsdag 19 maart 2024 wordt in de 

Norbertusparochie de Franciscusdag gehouden 

in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 

dag is bedoeld voor alle senioren in Roosendaal 

en Nispen die hun geloof bij de tijd willen houden. 

Wilt u een inspirerende dag met aandacht voor 

geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning teken 

dan 19 maart 2024 aan in uw agenda.

Bij toeval valt de Franciscusdag dit jaar op 19 maart: 

feest van de H. Jozef. Daarom zal er deze dag, naast 

aandacht voor de H. Franciscus, ook aandacht zijn 

voor de H. Jozef. De dag staat onder leiding van 

pastor Petra Mergaerts. 

We beginnen de dag om 10.00 uur in de St. 

Josephkerk met een dienst van Woord, Gebed 

en Symbolen. De dag wordt verder voortgezet in 

Buurthuis Keijenburg. Daar zal voldoende ruimte 

zijn voor verdieping; elkaar te ontmoeten; samen de 

maaltijd te gebruiken en voor ontspanning.

Inschrijving kan tot uiterlijk 11 maart via de folders 

die in de parochiekernen aanwezig zijn en via de 

mail: franciscusdag@sint-norbertusparochie.nl 

Ook kunt u bellen met het parochiesecretariaat 

(0165) 534667. 

Op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 11.30 uur 

en van 13.30 tot 16.00 uur.

Wij ontmoeten u graag op 19 maart!

Franciscusdag 2024 

Omzien naar elkaar
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Verhalen over de bedevaarten
Naar goede gewoonte wil de activiteitencommissie van de Onze Lieve Vrouwekerk op 27 april meedoen aan 

de festiviteiten rond Koningsdag. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons iets kunnen en willen vertellen 

over hun ervaringen op het gebied van bedevaarten. 

Of het gaat over plaatsen ver weg of dichtbij, dat maakt niet uit. Wij willen uw verhalen horen! Samen kunnen 

we dan een mooie tentoonstelling inrichten. 

Als u geïnteresseerd bent kunt u een mail sturen naar : secretariaat-olvrouwe@sint-norbertusparochie.nl 

onder vermelding van: activiteitencommissie. Of u kunt bellen met Mieke Stroop, tel. 0612516206 

Vraag je iemand welk feest het belangrijkste is 

in het kerkelijk jaar, dan zul je vaak als antwoord 

krijgen dat dit het Kerstfeest is. Dit is logisch, want 

Kerstmis spreekt tot de verbeelding. Het gaat om 

een kind in de kribbe. De onschuld van een kind 

spreekt ons onmiddellijk aan. Kerstmis wordt zowel 

maatschappelijk als kerkelijk uitgebreid gevierd. In de 

liturgie kent Kerstmis zelfs vier misformulieren. We 

kennen de vigiliemis, de nachtmis, de dageraadsmis 

en de dagmis. Elke viering belicht een eigen aspect 

van dit grote feest.

Desondanks is Pasen het belangrijkste christelijke 

feest. Het is zelfs de moeder van alle christelijke 

vieringen, omdat we vieren dat de Heer verrezen 

is. Het geloof in de verrijzenis vormt de grondslag 

van ons geloof. ‘Als Christus niet verrezen is, is ons 

geloof waardeloos en zijn we nog in onze zonden’, 

schrijft de apostel Paulus in de eerste brief aan de 

christenen van Korinthië. Omdat Jezus Christus op 

de eerste dag van de week verrezen is, komen wij 

bij elkaar op zondag en vieren we elke zondag de 

eucharistie.

De christelijke Paasviering duurt eigenlijk drie 

dagen en begint op Witte Donderdag. Op deze dag 

gedenkt de kerk het Laatste Avondmaal en viert ze 

de instelling van de Eucharistie. Na een moment van 

aanbidding in stilte verlaten we de kerk. De priester 

geeft geen afsluitende zegen. Op Goede Vrijdag 

zetten we de viering voort en herdenken we het 

lijden en sterven van de Heer. De kerk viert die 

dag geen eucharistie. Paaszaterdag is liturgisch een 

stille dag. In de avond verandert alles. We keren als 

het donker is terug naar de kerk voor de Paaswake. 

Daarmee sluiten we de driedaagse af. Het is het 

hoogtepunt van deze éne viering. 

De Paaswake kent vier onderdelen. Wanneer de 

wake begint is het in de kerk donker. De gelovigen 

wachten op het licht. Op het plein voor de kerk 

of in de voorhal van het kerkgebouw ontsteekt de 

priester de Paaskaars. De kaars, die Christus zelf 

symboliseert, wordt de kerk binnengedragen. De 

priester of de diaken stopt drie keer en zingt dan: 

‘Licht van Christus’. De gelovigen ontsteken hun 

kaarsen aan de Paaskaars en de kerk wordt vervuld 

van licht. Wanneer alle gelovigen het licht van de 

Paaskaars ontvangen hebben, zingt de voorzanger 

de Paasjubelzang, het Exultet. Dit gezang is van een 

grote theologische diepte.

Na de lichtritus volgt de lezingendienst. Het Missaal 

voorziet in negen lezingen, zeven uit het Oude en 

twee uit het Nieuwe Testament. We overlopen 

eigenlijk de heilsgeschiedenis, die begint bij de 

schepping van de wereld. Wees niet bang voor de 

lengte van dit onderdeel. In de meeste parochies 

Pasen
Het hoogtepunt van het jaar
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beperkt men zich tot drie Oudtestamentische 

lezingen. Het verhaal over de Uittocht uit Egypte 

wordt altijd gelezen. Voordat uit het Nieuwe 

Testament gelezen wordt, zingt het koor het Gloria, 

begint het orgel te spelen en luiden de klokken. Een 

schitterend moment. Het Paasfeest is begonnen. Na 

de lezing uit de Romeinenbrief volgt het Evangelie, 

waarin de Verrijzenis verkondigd wordt.

Daarom is dit ook de nacht waarin we onze 

doopbeloften hernieuwen. We staan na de preek 

recht met onze brandende kaarsen in de hand. 

De priester wijdt het doopwater en wij belijden 

ons geloof. Het is het bevoorrechte moment om 

volwassenen te dopen. Het is altijd mooi als deze er 

zijn. Zij laten zien dat de Kerk steeds met nieuw leven 

vervuld wordt.

De plechtige viering van de eucharistie besluit de 

paaswake. Op deze manier vieren we het hoogtepunt 

van het kerkelijk jaar. De Heer is verrezen en wij die 

met Hem lijden en sterven mogen er ook op hopen 

met Hem te verrijzen. Bij alle tegenslag en pijn die 

wij in het leven ervaren is dit geloof een bron van 

kracht en hoop. We wensen u vanuit dit geloof een 

Zalig Pasen.

Hans de Jong

Afscheid Adje Jongeneelen
Op de laatste dag van 2023 nam Adje Jongeneelen 

afscheid als acoliet en lector van de Onze Lieve 

Vrouwekerk. Dit gebeurde in stilte. Namens het 

locatiebestuur ontving ze na de viering van 09.30 

uur een boeket bloemen en de vrijwilligerskaars. Dat 

was op haar verzoek. Adje houdt niet van ophef en 

wilde niet in het centrum van de belangstelling staan. 

Dat tekent haar. Het was haar leeftijd die haar ertoe 

bracht te stoppen. 

Adje Jongeneelen heeft gedurende lange tijd veel 

vrijwilligersfuncties vervuld. Zij begon met haar taken 

toen de Sint Jansparochie nog bestond. Daar was ze 

lid van de werkgroep Eerste Communie en Vormsel.

Later, toen de Onze Lieve Vrouweparochie tot 

stand was gekomen, vroeg pastoor Van Hees haar 

voor de pastoraatsgroep. Ze stond in voor de 

catechese in de parochie. Ze was daarnaast lid van 

de avondwakegroep en assisteerde bij uitvaarten.

José Notenboom Teksten 

Voor het schrijven en redigeren van uw 
nieuwsbrieven, persberichten, jaarverslagen, 
folders, websites en nog veel meer. 
 

www.josenotenboom.nl 
contact@josenotenboom.nl 
06 22 62 03 33 
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De meeste kerkgangers kennen haar vooral als acoliet 

en lector. Ze was lector vanaf 1996. Kort daarna is ze 

acoliet geworden. Samen met Rob de Waard leidde ze 

nieuwe misdienaars op.

De geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe-

kerk is Adje veel dank verschuldigd. We zien haar node 

gaan, maar begrijpen haar overwegingen. Ze is al die 

jaren een betrouwbare en prettige vrijwilliger geweest. 

We wensen haar alle goeds voor de toekomst en 

hopen haar nog vaak te ontmoeten in onze vieringen. 

Hans de Jong

Afscheid van Frits en Theo
Afgelopen december hebben Frits van Dorst en 

Theo Schoonen, beiden 86 jaar, afscheid genomen 

van de klusgroep. Reden voor redactielid Kees van 

den Eijnden om hen te bezoeken ten huize van Frits. 

Die is druk bezig om zijn verhuizing voor te bereiden 

naar een verzorgingshuis in Waarder, een plaatsje in 

de buurt van Oudewater, waar een zoon woont. Wat 

moet mee, wat gaat naar de kinderen, wat naar de 

parochie, wat naar de kringloper, wat naar de stort? 

Beide heren blijken meer met elkaar gemeen te 

hebben dan alleen hun leeftijd. Ze zaten in dezelfde 

klas op de ambachtsschool bij de opleiding elektro-

techniek. Theo is daarna nog verder gegaan als 

automonteur. Allebei gingen ze met pensioen toen 

ze bijna 60 waren, in 1995 en 1996. 

Lia, echtgenote van Frits, was lid van het kerkbestuur. 

Toen de kerk omschakelde van olie naar gas vroeg ze 

hem te helpen bij het bouwen van een hok voor de 

gasmeter. Zo kwam hij terecht in de klusgroep met 

mensen als Coen de Koning, Jan Romme en Henk 

Veermans. Vooral met Henk werkte hij samen als het 

over elektriciteit ging. Ze zorgden zelfs voor de lichtjes 

in de kerstbomen. Gaandeweg deed Frits, gevraagd 

of omdat hij het zelf nodig vond, alle mogelijke 

karweitjes: metselen, timmeren, fietsen repareren, de 
riolering herstellen, buitenlicht aanleggen en afdaken 

bouwen voor gereedschap en materiaal. En hij hielp 

bij het nieten en vouwen van het parochieblad en bij 

de grote schoonmaak van de kerk. Toen dit gebouw 

een rijksmonument werd, mocht daar alleen nog 

aan gewerkt worden door gecertificeerde (dure) 
bedrijven. Vrijwilligers mochten niets meer, hoe 

vakbekwaam ze ook waren. Maar dat gold niet voor 

de pastorie. Samen met Gerard UijtdeHaag heeft 

hij die twee keer opgeknapt en aangepast voor 

moderne bewoning. Toen werd duidelijk dat hij een 

expert was in vloerbedekking leggen. En omdat hij 

toch ieder weekend naar de kerk kwam, werd hij 

ook collectant en ging hij de kerkboekjes uitdelen. 

Maar ook ging hij mee met de bedevaarten van de 

parochie, samen met pastor Van Leijsen.  

De klusgroep richtte zich nu vooral op de snuffel- 

en boekenmarkten. Ook Frits hielp daar bij het 

inrichten, de verkoop en het opruimen. En daar 

kwam ook Theo in beeld. Mensen in zijn omgeving 

die spullen hadden voor de inzameling, lieten die 

door hem ophalen. En na de markten voerde hij de 

overschotten af, zodat de parochie niet hoefde te 

betalen voor het storten. Daarvoor moest hij wel 
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eerst alles sorteren of zelfs slopen. Metalen werden 

verkocht voor de parochie en zijn vrouw zocht leuke 

dingen uit waarmee ze thuis een soort museum 

inrichtte, met elk jaar een andere ‘tentoonstelling’. Hij 

had er niet om gevraagd, maar opeens zei Coen de 

Koning dat hij hem ingeschreven had als lid van de 

klusgroep. 

Vooral het laatste jaar ging het snel lichamelijk minder 

met Frits en moest hij het klussen opgeven. Later 

werd zelfs het naar de kerk komen en collecteren 

steeds moeilijker. Het grote huis en de tuin gaven 

ook te veel werk, terwijl hij vroeger zelfs gewend was 

werk voor de buurvrouw te doen. 

Ook voor Theo werd het te veel, vooral ook omdat 

hij veel deed voor zijn zus, kinderen en kleinkinderen, 

en ook nog een flinke tuin heeft. 
Frits en Theo, dank voor jullie inzet voor de parochie. 

We hopen jullie als bezoeker te mogen blijven 

ontmoeten!

Kees van den Eijnden

Vrijwillig Jos de Bruijn

Van kerk naar kerk

In januari moesten we bij de Sint Josephkerk afscheid 

nemen van onze vrijwilliger Jos de Bruijn. Of eigenlijk 

andersom: Jos moest afscheid nemen van ons. Jos 

(83) en zijn vrouw Ria (87) zijn verhuisd naar het 

Centrum voor Wonen en Zorg De Pastorie in 

Nispen. 

Als 16-jarige ging Jos werken bij de spoorwegen, 

eerst als monteur en later als machinist. Volgens de 

regels van destijds ging hij met pensioen toen hij 56 

was. Ria en hij woonden in de Kennedylaan, waar Ria 

betrokken was bij de bloemengroep van de Moeder 

Godskerk. Zij haalde Jos over ook vrijwilligerswerk te 

gaan doen. Toen ze verhuisden naar het voormalige 

klooster in de Van Gilselaan werd Jos vrijwilliger bij 

de Fatimakerk. Toen die gesloten werd ging hij naar 

de Heilig Hartkerk, tot die ook dicht ging. Zr. Ancilla 

Links Theo Schoonen en rechts Frits van Dorst



16

haalde hem over vrijwilliger te worden bij de Sint 

Josephkerk. Daar hield hij zich bezig met het nieten 

en vouwen van het parochieblad Gaan de weg en de 

verspreiding ervan in de Fatimawijk. 

Het wonen in het klooster viel tegen en ze verhuisden 

terug naar de Kroeven. Jos werd collectant en koster 

in de Moeder Godskerk in de vieringen van zaterdag 

17.00 uur. Ook telde hij samen met twee anderen 

de wekelijkse collectes en de opbrengst van de 

offerblokken. Hij was ook oecumenisch actief; toen 

een bevriende conducteur van protestantse huize 

hem vroeg, ging hij elke week op maandag soep 

koken voor de sobere maaltijden in de Advent en 

Vasten, eerst in de protestantse pastorie in de 

Dominéstraat en later in de Kruiskerk. En toen er 

in de Moeder Godskerk pannenkoekmaaltijden 

werden georganiseerd op de woensdagen in 

dezelfde perioden, was Jos weer van de partij. 

Al die tijd bleef hij ook bezig met de verspreiding van 

het parochieblad in de Fatimawijk. Toen de Moeder 

Godskerk werd gesloten en de vieringen van 

zaterdag 17.00 uur werden verplaatst naar de Sint 

Josephkerk, ging hij daar de mensen ontvangen en 

collecteren. Helaas komt daar nu een eind aan. Het is 

niet te doen voor iemand die alles op de fiets doet. 
Jos, we hopen dat jij en Ria je nu al een beetje thuis 

voelen in Nispen, maar wij zullen je missen. 

Kees van den Eijnden

Jos de Bruijn

De Roosendaalse

Stomerij
KOSTELOOS

OPHALEN &

BEZORGEN

President Kennedylaan 152 � Roosendaal

T 0165 - 54 26 13

E info@deroosendaalsestomerij.nl

WWW.DEROOSENDAALSESTOMERIJ.NL

Ook voor al
uw kleding-
reparatie

Wijnhuis Saint Emilion
De Meeten 72 – Roosendaal – Tel. 0165 554466 

www.perfectewijnen.nl 

Import wijnen – bo/elt zelf een biologische wijn. 

Kelder en proeflokaal geopend. 

zaterdag 10.00 – 16.00 uur 

Verkoop van elke hoeveelheid – ook per fles.
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Sint Josephkerk 100 jaar

Dat de nu 100-jarige Sint Josephkerk een bijzonder 

bouwwerk is, heeft alles te maken met de tijd waarin 

de kerk gebouwd werd. 

Door de Industriële Revolutie en de daarmee 

opkomende massaproductie ontstond aan het 

begin van de twintigste eeuw de angst dat de 

mooie vormgeving van het ambachtelijk werk zou 

verdwijnen. Een jonge generatie architecten in 

Amsterdam zette zich daarom in voor vernieuwing 

binnen de architectuur. Schoonheid was voor hen 

net zo belangrijk als functionaliteit. Deze architecten 

waren groot voorstander van het gebruik van 

natuurlijke, eerlijke materialen. Versieringen in gevels 

brachten ze daarom aan door patronen of organische 

vormen te maken in baksteen of gebeeldhouwd 

natuursteen. Dat leverde vaak wonderlijke creaties 

op. Omdat de oorsprong in de hoofdstad lag werd 

de naam Amsterdamse School gehanteerd, maar de 

bouwstijl verspreidde zich over het hele land. Ook 

Jac. Hurks, architect van de Sint Josephkerk, liet zich 

hierdoor inspireren. 

Ongeveer in dezelfde periode ontstond de 

Liturgische Beweging, een vernieuwende stroming 

binnen de kerk die de gelovigen actiever bij de 

eredienst wilde betrekken. Architecten werden 

uitgedaagd hun ontwerp daarop aan te passen. De 

toepassing van een koepel bood 

de mogelijkheid een kerk te 

bouwen zonder pilaren die het 

zicht op het altaar beperken. 

Bouwpastoor Herman van 

Mierlo gaf daarom Hurks de 

opdracht een koepelkerk te 

ontwerpen. De koepel mocht 

echter aan de buitenkant van het 

gebouw niet te zien zijn, omdat 

men vond dat deze bouwstijl 

niet in Noord-Europa paste. 

Met een doorsnee van bijna 19 

meter was dit een knap staaltje 

vakwerk, maar leverde ook de 

nodige spanning op. Volgens de overlevering had Van 

Mierlo er geen vertrouwen in. Hurks was echter zo 

overtuigd van zijn vakmanschap, dat hij er een stoel 

bij pakte, midden onder de bakstenen koepel ging 

zitten en daarna de bouwvakkers opdracht gaf de 

houten stellage verwijderen. Op 20 oktober 1924 

werd de kerk ingewijd. 

De Sint Josephkerk was voor de jonge architect 

Hurks zijn eerste kerk, maar daarmee leverde hij 

wel meteen een meesterwerk af. De katholieke kerk 

bleef daarna nog tientallen jaren een belangrijke 

opdrachtgever voor hem, maar geen enkele van 

zijn latere kerken had zo’n expressieve vormentaal. 

Onder invloed van Alexander Kropholler en Marinus 

Grandpré Molière, twee invloedrijke architecten 

die traditionele bouw nastreefden (die bovendien 

eenvoudiger en dus goedkoper was), verdween de 

koepelbouw in de loop van de jaren twintig alweer 

snel uit het kerkbeeld. Ook Hurks deed daarom een 

stapje terug in zijn vernieuwingsdrang binnen de 

kerkbouw, zoals we zien bij zijn latere ontwerpen, 

die meer traditionele elementen bevatten. Dat 

maakt de Sint Josephkerk een uniek voorbeeld van 

een specifiek tijdsbeeld.

José Notenboom
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Inzameling van gebruikte maar nog goed 

bruikbare kleding, schoenen en accessoires  

als riemen en handtassen.

Sint Josephkerk, ook na telefonische afspraak: 

0165 534 667

Schuld
En God ook, God in de eerste plaats

en nu laat hij zoiets ergs gebeuren.

Van God snap ik niets, helemaal niets, 

daarom wil ik niet meer in hem geloven.

Doet God deze wrede dingen

Waarom schuiven wij God toch alle verdriet

en ellende van deze wereld in de schoenen?

Hij heeft de aarde immers volmaakt en goed 

geschapen,

zonder ziekte en dood.

Die kwamen pas nadat de mens de zonde

In de wereld bracht.

Jezus huilde zelf bij een graf

Hij genas zieken en bekommerde zich om 

gehandicapten.

Hij zocht alles op wat zielig was en door de mensen

met de nek werd aangekeken.

Hij leed en lijdt met ons mee.

Er is nog een andere macht die nog de kracht heeft

om de wereld door te trekken

als een verscheurde leeuw.

Die als Gods tegenstander er de meeste voldoening

van heeft zijn kinderen te beproeven

zodat ze zich van God af zouden keren, als eens Job.

Vraag God maar vergeving, dan komt het met de 

mensen

ook wel in orde.

Mensen zijn maar prutsers als het er om gaat anderen

te vergeven.

In onze hoogmoed menen we altijd weer dat we zelf

beter zijn, als de ander, die struikelde en vergeten

dat we zelf ook steeds weer vergeving nodig hebben.

Blind als we zijn.

Corinne Verbunt-Michel
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Onze Lieve Vrouwekerk 150 jaar 

Dit jaar gedenken we het 150-jarig bestaan van de 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk. 

Daarom gaan we even terug in de tijd. 

Omstreeks 1850 kregen de redemptoristen uit 

Amsterdam het verzoek in West-Brabant volksmissies 

en retraites te gaan verzorgen. In overleg met de 

bisschop van Breda kozen zij als vestigingsplaats 

Roosendaal, waar de bestaande parochiekerk Sint 

Jan te klein werd om de gelovigen te herbergen. In 

1872 begon de bouw van de kerk in neo-romaanse 

stijl, naar een ontwerp van architect Theo Asseler uit 

Amsterdam. Op 19 oktober 1874 werd de nieuwe 

kerk ingewijd door pateroverste P. Oomen. 

Naast de kerk werd een huisvesting voor de paters 

gebouwd. Dit klooster, naar een ontwerp van architect 

Van der Vaart uit Oud-Gastel, lag verscholen achter 

de drie huizen die rechts naast de kerk stonden. In 

1878 namen de paters daar hun intrek. De ruime 

ommuurde tuin achter de kerk en het klooster was 

bedoeld als ontspannings- en wandelgelegenheid 

voor de paters, die geacht werden niet in de stad 

te komen.

Omdat het gebied rondom de Kade en Hulsdonk 

groeide, werden plannen gemaakt voor een derde 

parochie in Roosendaal. Maar 

toen dat niet leek door te gaan, 

besloten de redemptoristen 

tot een grote uitbreiding van 

hun kerk in 1907-1909. De 

Roosendaalse architect A. de 

Bruijn had hiervoor een ontwerp 

gemaakt, onder supervisie van 

de inmiddels op leeftijd zijnde 

bekende Pierre Cuypers uit 

Roermond, die veel ervaring 

had met restauraties van rooms-

katholieke instellingen in het 

zuiden van het land.  Deze 

uitbreiding, met het huidige 

koor, de dwarsbeuken en een vieringtoren op de 

kruising, betekende ongeveer een verdubbeling van 

het kerkoppervlak. Kort daarna besloot het bisdom 

tóch een derde parochie toe te voegen. Dat werd 

de Corneliuskerk, die van 1916 tot 1971 aan de 

Wouwseweg stond.

We maken een sprong in de tijd. Begin jaren zestig 

werd architect Jac. Hurks gevraagd een plan te maken 

voor een renovatie. De refter en de recreatieruimte 

werden door hem vergroot, om goed voorbereid te 

zijn op de feestelijkheden vanwege

100 jaar Redemptoristen in Roosendaal in 1974. 

Na de sluiting van de Sint Janskerk in 2001 kreeg 

de Onze Lieve Vrouwekerk een centrumfunctie voor 

Roosendaal. Toen de paters in 2003 het klooster 

verlieten, werd de kerk een parochiekerk en het 

klooster een parochiecentrum. De tuin van de paters 

is sinds 2015 een openbaar toegankelijk park.

José Notenboom
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Gebruiken rond Pasen

Voetwassing

In sommige kerken en in tal van kloosters vindt op 

Witte Donderdag (de donderdag voorafgaand aan 

Goede Vrijdag en Pasen) de plechtigheid van de 

Voetwassing plaats. Volgens de evangelist Johannes 

waste Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de 

voeten van zijn twaalf leerlingen als toonbeeld van 

nederigheid. Het was een handeling die toen tot het 

werk van slaven behoorde. Jezus wijst de leerlingen 

er daarmee op dat het belangrijk is dienstbaar te zijn 

elkaar liefde te betonen ‘tot het uiterste’.

Askruisje

Op Aswoensdag 

(de dag waarop de 

veertigdagentijd begint) 

zet de priester met as een 

kruisje op het voorhoofd 

van de kerkgangers, 

om hen aan te sporen 

tot bezinning, boete en 

bekering.

Paaseieren

Gedurende de vastenperiode mochten gelovigen 

geen vlees en eieren eten. Als de vastentijd 

voorbij was, aten mensen de eieren die zij nog 

hadden liggen. Eieren die niet meer eetbaar 

waren, gebruikten ze om te beschilderen en/of te 

verstoppen. In enkele Oosters-Orthodoxe kerken 

bestond hierbij de traditie om de eieren rood te 

schilderen, als symboliek voor het vergoten bloed 

van Jezus Christus. Het hardgekookte ei zagen deze 

christenen als een representatie van het graf van 

Christus. Werd de eierschaal opengebroken, dan 

was dit symboliek voor Christus’ verrijzenis.

In de katholieke traditie zouden de paaseieren bij 

de mensen thuisgebracht worden door gevleugelde 

kerkklokken die afkomstig waren uit de kerk in Rome. 

En dus niet door een paashaas. Volgens de legende 

vertrokken Roomse kerkklokken met vleugels op 

Witte Donderdag uit het Vaticaan om de mensen 

eieren te bezorgen in grote delen van Europa.

De dag voor Pasen, Stille Zaterdag, was het moment 

waarop de gevleugelde kerkklokken terugkeerden 

naar Rome. De vliegende klokken strooien de 

eieren uit over dorpen en steden. Na het bijwonen 

van de Heilige Mis konden de dorpskinderen en 

stadsbewoners op zoek gaan naar de eieren.

Bron: kleurplaat en tekst (kijk op de website voor 

meer informatie) www.vier.nu



21



22

Op 24 november 2023 hebben wij afscheid genomen 

van Rob de Waard. Na vele jaren van ziekte is Rob 

op 72-jarige leeftijd overleden. Ondanks zijn ziekte 

is Rob tot enkele maanden voor zijn dood actief 

gebleven in onze parochie.

We herinneren vooral zijn werkzaamheden in de 

voormalige Fatimaparochie. Begonnen als misdienaar 

is hij daar uitgegroeid tot koster, ceremoniarius bij 

feestelijke diensten en steun en toeverlaat van 

de pastors. In de koude wintermaanden ging hij 

zelfs heel vroeg, in pyjama met jas eroverheen, de 

verwarming aandoen zodat de kerkgangers in 

een behaaglijke temperatuur ontvangen werden. 

Vanwege zijn verdiensten voor de Onze Lieve Vrouw 

van Fatimakerk mocht Rob in 2002, bij het vijftigjarig 

bestaan van de kerk, de pauselijke onderscheiding 

Pro Ecclesia et Pontifice in ontvangst nemen.

Na de sluiting van de Fatimakerk is hij overgestapt 

naar De O.L. Vrouwekerk, waar hij dezelfde 

werkzaamheden vele jaren met plezier heeft 

uitgeoefend. Daarna werd hij koster en beheerder 

van de Kapel van Mariagaard, die hij beschouwde 

als zijn ‘kindje’. Hij zorgde daar voor alles: van de 

weekvieringendopen tot de uitvaarten, bloemen en 

schoonmaak.

Rob heeft ook bijzonder genoten van de organisatie 

van de jaarlijkse Pinksterketen. Alle afbeeldingen   van 

de Pinksterketen hadden in zijn huis een plekje en nu 

heeft hij deze aan de parochie geschonken.

De parochie is Rob bijzonder veel dank verschuldigd. 

Een super vrijwilliger! 

De cirkel is rond, zoals hij het zelf heeft gezegd: hij 

werd gedoopt in de Sint Josephkerk en heeft ook zijn 

uitvaart vanuit de Sint Josephkerk gevierd. Een dienst 

van dankbaarheid en dienstbaarheid. Dat was Rob!

Wij wensen zijn familie en zijn trouwe mantelzorger 

Adriënne heel veel sterkte bij het verwerken van dit 

verlies. Rob, hartstikke bedankt en rust in vrede.

IN MEMORIAM 

Rob de Waard
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Vieringen   

Zaterdag- en zondagvieringen

zaterdag 17.00 uur Onze Lieve Vrouwekerk Poolse viering *

zaterdag 17.00 uur Sint-Josephkerk in de dagkapel/Sacristie Eucharistieviering

zaterdag 17.00 uur Mariagaard Eucharistieviering

zaterdag 18.00 uur Mariagaard Stille aanbidding

zondag 09.30 uur Heilige Maria-Hemelvaart Eucharistieviering

zondag 09.30 uur Onze-Lieve-Vrouwekerk Eucharistieviering

zondag 11.00 uur Sint-Josephkerk Eucharistieviering

weekelijks

dinsdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

donderdag 09.00 uur Mariagaard Eucharistieviering 

Maandelijks

1e en 3e dinsdag 14.30 uur Sint-Josephkerk Rozenkransgebed

1e donderdag 19.00 uur Onze-Lieve-Vrouwekerk Taizéviering

1e zondag 11.00 uur Onze-Lieve-Vrouwekerk Peuterkleuterviering 1

2e woensdag 14.00 uur Res. De Kroeven Eucharistieviering 2 

2e zondag 18.00 uur Sint-Josephkerk Vietnamese viering 3

3e donderdag 18.00 uur Onze-Lieve-Vrouwekerk Avondgebed Sant’Egidio 3

3e zondag 11.00 uur Sint-Josephkerk Kindernevendienst 2

4e woensdag 14.00 uur Res. De Kroeven Seniorenviering 2

5e zondag 14.00 uur Sint-Josephkerk Armeense viering 

* Proef van 18.11.2023 t/m 16.12.2023 1. Niet in augustus en september. 2. Niet in augustus. 3. Niet in juli en augustus.

  

       DAG EN NACHT BEREIKBAAR • 0165  - 630 596 
    

     www.kuijer-uitvaartzorg.nl • info@kuijer-uitvaartzorg.nl      

    Aandacht en zorg bij afscheid.

    Ook als u elders verzekerd bent.
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Familieberichten
Dopelingen

Datum Naam                                           Locatie

11-11-2023 Mara de Brouwer  Mariagaard

12-11-2023 Marina van Zitteren  Sint Josephkerk

26-11-2023 Pepijn Krones  Mariagaard

03-12-2023 Sophie de Jong  Mariagaard

17-12-2023 Daan Reuvers  Mariagaard

17-12-2023 Boaz Reuvers  Mariagaard

17-12-2023 Kiki Reuvers  Mariagaard

Overledenen

Datum Naam  Leeftijd

16-10-2023 Gery Cremers  86 jaar

19-11-2023 Cornelia Sistermans-Veelentur

24-11-2023 Rob de Waard  72 jaar

25-11-2023 Adriana Suijkerbuijk  

04-12-2023 Willy van Vlimmeren  74 jaar

05-12-2023 Ries Swanink  77 jaar

Mr. I.M. van den Heuvel

advocaat

Stationsstraat 36, 4701 NC Roosendaal

Postbus 1015, 4700 BA Roosendaal

E-mail: info@ivdheuveladvocaat.nl

Tel. 0165 556000

Fax: 0165 555992

Mobiel: 06 53771487

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Tevens kunt u bij ons terecht voor  het aanmeten van
therapeutische elastische kousen (steunkous).

Op locatie of bij u aan huis.

Poortgebouw Bravis Ziekenhuis | Boerhaavelaan 25 | 4708 AE Roosendaal
T 088 � 7069370 | www. huidpunt.nl | info@huidpunt.nl
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Voor uw agenda 

In dit overzicht zijn alleen de speciale vieringen opgenomen, zie de pagina met vieringen 

elders in dit blad! Bij vermelding van Spirit activiteiten kunt u meer informatie vinden op de 

website www.spiritinroosendaal.nl
Datum en tijd Locatie Evenement / viering

14 t/m 28.01 actie kerkbalans 2024

za 27-01 13.30-16.00 O.L.Vrouwekerk, klooster Kerstmiddag ouderen

zo 04-02 alle vieringen  kerken, Mariagaard weekend Adventsactie, extra collecte

wo 07-02 18.00-19.00 Kruiskerk Soepmaaltijd

wo 14-02 12.00-13.00 Residentie De Kroeven Soep- pannenkoekenmaaltijd

zo 18-02 13.30-15.30 St. Josephkerk Kerstmiddag ouderen

za 23-03 11.00 St. Josephkerk Nieuwjaarsviering met receptie

ma 18-3 uiterste datum inleveren kopij parochieblad nr. 2 2024

di 19-03 10.00
Sint Josephkerk/

Buurtcentr. Keijenburg
Franciscusdag

08 t/m 14.04 verspreiding parochieblad nr. 2

Ieder maand op vaste dagen

Elke 

zaterdag
14.00-15.30 O.L.-Vrouwekerk Open voor bezichtiging

1e za v/d 

maand
10.00-12.00 St-Josephkerk

Inzameling kleding voor Cordaid-Mensen 

in Nood, nog bruikare spullen, boeken, 

platen, cd’s, dvd’s

1e za v/d 

maand
10.00-12.00 O.L.-Vrouwekerk Stille zaterdag

Elke 2e en 4e 

do v/d maand
10.00-11.30

Buurtcentrum  

Kalsdonk
Koffieochtend Het Lichtpunt

In de vastenperiode (14 februari tot 28 maart) zijn er vastenmaaltijde

• op woensdagen in Residentie De Kroeven (soep- pannenkoekenmaaltijd) en op 

• maandagen in de Kruiskerk (vegetarische soepmaaltijd).
Voor meer informatie  hou de nieuwsbrieven en website in de gaten! 
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Informatie

Sint Norbertusparochie

St. Josephstraat 2, 4702CW Roosendaal 

telefoon: 0165 534667

E-mail: (financiën)  
administratie@sint-norbertusparochie.nl 

(overige zaken) secretariaat@sint-norbertusparochie.nl

Website www.sint-norbertusparochie.nl

Bankrekening RABO bank: NL 36 RABO 0147982898  

(niet voor betaling van de parochiebijdrage)

ANBI of RSIN nummer van de parochie: 823820312

Parochiebestuur:  

Pastoor Klemens Hayon SVD (voorzitter), Kees Maas 

(vicevoorzitter), Hans Steinebach (secretaris), Piet 

Tak (penningmeester), Angèle Oerlemans-de Koning 

(vrijwilligers), Henk van der Westen (vrijwilligers, per-

soneelszaken), Albert Kuipers (parochie ontwikkeling), 

communicatie (vacature). 

Pastoraal team:  

Klemens Hayon SVD (pastoor), Igo Renjaan SVD 

(kapelaan), Petra de Bruijn (teamassistente)

E-mail: teamassistent@sint-norbertusparochie.nl

Sint Josephkerk

St. Josephstraat 2, 4702 CW, Roosendaal 

telefoon: 0165 534667

E-mail: secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.nl

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en 

13.30 tot 16.00 uur

IBAN: NL 87 INGB 0001332689 St Norbertuspar. PK 

Emmaus (voor de parochiebijdrage)

Onze Lieve Vrouwekerk

Kade 23, 4703 GA, Roosendaal, telefoon: 0165 534645

secretariaat-olvrouwe@sint-norbertusparochie.nl

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur

IBAN: NL 16 INGB 0001152965 St Norbertuspar. PK 

OL Vrouwe (voor de parochiebijdrage)

Roosendaal-Zuid

Onderstaande rekeningen zijn nog in gebruik voor 

betaling van de parochiebijdrage:

Moeder Gods: IBAN: NL 39 INGB 0001206871 

St Norbertuspar. PK Moeder Gods

Goede Herder: IBAN: NL 97 INGB 0001504102 

St Norbertuspar. PK Goede Herder

Sint Franciscus: IBAN: NL 52 INGB 0003529593 

St Norbertuspar. PK Franciscus

Heilige Maria Hemelvaart

Kerkplein 7, 4709 BJ Nispen, telefoon: 0165 365394

E-mail: ggmariahemelvaart@sint-norbertusparochie.nl

Bereikbaar op woensdag van 09.30 tot 11.00 uur

IBAN: NL 57 RABO 0144309033 RK 

St Norbertusparochie Lok. M. Hemelvaart 

(voor betaling van de parochiebijdrage)

Noodnummers UITSLUITEND 
voor uitvaarten en ziekenzalving

Sint Josephkerk 06 - 10 85 69 45

O.L. Vrouwekerk 06 - 42 79 37 36

H.M. Hemelvaart 06 - 10 85 69 45

A.N. Catering Roosendaal 
ancateringbestellingen@gmail.com



Dag en nacht bereikbaar 0165 - 36 45 66

www.verbraak-uitvaart.nl
Bergsebaan 104 - 4709 AR  Nispen

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Wij beschikken over een eigen rouwcentrum in Nispen met een unieke, huiselijke sfeer. 
Men ervaart onze afscheidsruimte als een “warme deken.”

Wij werken met korte lijntjes en verzorgen de uitvaart geheel in eigen beheer. Van het rouwvervoer, 
het opbaren door onze betrokken mensen, tot het verzorgen van het rouwdrukwerk: we besteden 
niets uit. Hierdoor bieden wij een snelle en hoge mate van service. 

De jarenlange ervaring draagt hier ook aan bij. Ons bedrijf in Nispen, waar we trots op zijn, bestaat 
nu 18 jaar. Michael, de oudste zoon van Margaret, hee� zich inmiddels ontwikkeld tot 
uitvaartverzorger en hee� de kneepjes van het vak door de jaren heen meegekregen van Margaret. 

Ook als u een uitvaartverzekering hee� afgesloten, staat de keuze voor een uitvaartonderneming u 
volledig vrij. Ons werkgebied betrekt geheel West-Brabant en wij staan dag en nacht voor u klaar.




