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25¢ Zondag door het jaar

"Hopen is toch blijven leven

in de vertwijfeling, en toch blijven
zingen in het duister. Hopen is weten
dat er liefde is, is vertrouwen in het
morgen, is in slaap vallen en wakker
worden als de zon weer opgaat. Is bij
de storm op zee land ontdekken.

Isin de ogen van de ander lezen dat hij
je heeft verstaan. Zolang er nog hoop
S is zolang is er ook bidden en zolang zal
pELGR\\\X\ God je in zijn handen houden.

MEDEDELINGEN

Dag van Roosendaal

Op zondag 21 september tijdens de ‘Dag van Roosendaal’ van 13.00u- 17.00u
in de binnenstad van Roosendaal is de Sint -Norbertusparochie
vertegenwoordigd met een kraam. U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen of een praatje te maken met het pastoresteam en vrijwilligers.

Op zondag tijdens de oecumenische viering in de O.L. Vrouwekerk is er een
tweede collecte voor PAX Samen voor Vrede. Nu! PAX is de grootste
vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt aan de bescherming van
burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beéindigen van gewapend geweld en
het opbouwen van inclusieve vrede. Dit wordt uitgevoerd in conflictgebieden
wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat
iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame
samenleving.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr. 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr. 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo. 09.30-11.00u.



LEZINGENDIENST 20-21 SEPTEMBER 2025
25° ZONDAG DOOR HET JAAR

Eerste lezing uit de Profeet Amos (8, 4-7)

Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land
verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan
kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de Sabbat? Dan kunnen
we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen
wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen
wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en
verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen
bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!

Antwoordpsalm (113)
Respons: Verheerlijkt de Heer, die de armen opbeurt.

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan
Timotelis ( 2, 1-8)

Dierbare,

Véor alles vraag ik u gebeden, smekingen,

voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor
koningen en alle hooggeplaatsten opdat wij ongestoord en rustig een in
alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.

Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland die wil dat
alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.
Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de
mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op
de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.

En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel - ik spreek de
waarheid, ik lieg niet - om de volken te onderrichten in het ware geloof.
Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te
bidden de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht,
die haat en ruzie uitsluit.



Acclamatie voor het evangelie - Alleluia

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas (16,10-13)

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote; en
wie onrechtvaardig is in het kleinste, is ook onrechtvaardig in het grote.
Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest met betrekking tot de
onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het waarachtige goed
toevertrouwen? Als ge niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren
van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt
noemen?

Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan de een haten en
de ander liefhebben, ofwel de één aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon’.

Slotviering ‘Week van Hoop' in Steenbergen

Eucharistieviering op zondag 21 september om 10.00 in St.-Gummaruskerk,
Westdam 83, Steenbergen. In de St.-Gummaruskerk sluiten we gezamenlijk
de Week van Hoop af. In de viering klinken ervaringen die we in deze
bijzondere week hebben opgedaan. Deze mis vormt de opmaat naar de
Annaprocessie, die ‘s middags door de straten van Steenbergen trekt.

Annaprocessie

Op zondag 21 september van 14.00u — 15.30u start bij de Sint
Gummaruskerk, Westdam 83, Steenbergen de Annaprocessie. Zij gaat door
de straten van Steenbergen en vormt de afsluiting voor de Week van Hoop.
Maar liefst 29 items zullen de revue passeren en daarnaast zijn er nog
optredens op de markt en in de muziektent op de markt. In de stoet zal een
beeld gegeven worden van kerkelijk, maar ook maatschappelijk,
Steenbergen heden ten dage, met deelnemers uit de hele regio en uit Belgié
De processie staat dit jaar in het teken van het Jubeljaar ‘Pelgrims van
Hoop’. Kom kijken naar de processie De route loopt via Westdam, Kromme
Elleboog, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kruispoort, Binnenvest en
Oostdam naar de Markt.




WEEKOVERZICHT

e Z0.21sept. 13.00u-17.00u Dag van Roosendaal in de binnenstad van
Roosendaal

e Z0.21 sept. 09.30u Oecumenische viering in de O.L. Vrouwekerk met
kindernevendienst met voorgangers pater K. Hayon SVD en ds. W. de Jong.

e Zo0.21. Sept. 10.00u Slotviering “Week van Hoop’ in Gummaruskerk te
Steenbergen.

e Z0.21sept. 11.00u is er geen viering in de St. Josephkerk

e Zo.28 sept. 11.00u 35-jarig bestaan gelegenheidskoor in Sint Josephkerk.

Vieringen in de week en weekend van 22 september t/m 28 september

2025

dag uur locatie voorganger
di. 23 09.00 | Mariagaard pater J. Arul SVD
di. 23 14.30 | Dagkapel St. Joseph werkgroep

wo. 24 14.00 | Residentie De Kroeven | werkgroep
seniorenviering

do. 25 09.00 | Mariagaard pater K. Hayon SVD
vr. 26 22.00 Dagkapel St. Joseph pater J. Arul SVD
Stille Aanbidding
za. 27 17.00 | Mariagaard pater J. Arul SVD
za. 27 19.00 | H.M. Hemelvaart pater J. Arul SVD
z0. 28 09.30 | O.L. Vrouw pater K. Hayon SVD
z0. 28 11.00 | St. Joseph pater K. Hayon SVD
35-jarig bestaan Gel.
koor

Kindernevendienst
Ontmoetingsmoment met koffie/thee na de viering.
Kindernevendienst op zondag 28 september ‘De rijke man en de
bedelaar’. Om 11.00u in de Sint Josephkerk, gericht op kinderen van
ongeveer 6 tot en met 13 jaar oud. Jezus vertelde eens een verhaal over
een rijke man. Vlakbij zijn huis woonde een arme, zieke man. De rijke man
deed niets om hem te helpen. Toen gingen de arme én de rijke man dood.
Engelen droegen de arme, zieke man naar de hemel. En de rijke man? Wat
gebeurde met hem en waarom? Wat zou Jezus ons willen leren?
https://www.sint-norbertusparochie.nl/nieuws
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