
 
 
God, we kunnen niet zonder 
verwachtingen. 
We moeten plannen maken. 
We zijn nooit klaar. 
Altijd zijn er weer nieuwe 
plannen. 
We leven naar de toekomst 
toe... 
Geef ons het vertrouwen 
dat we sterk genoeg zijn 
om na het vallen op te staan 
en verder te leven met           

                                                                        nieuwe hoop… 
Mededelingen 
 
Kerstviering voor ouderen 
Op dinsdag 16 december is er vanaf 13.30u tot 15.30 u een feestelijke 
kerstviering in de Dagkapel Sint-Joseph met daarna een gezellig samenzijn met 
koffie en thee in het parochiecentrum Sint-Joseph.  
 
Vredeslicht van Betlehem                                                                                                                                              

Op dinsdag 16 december haalt het pastoraal team het Vredeslicht op in de 

viering om 19.00u in de H. Quirinus kerk in Halsteren. In het weekend van 21- 

22 december kunnen parochianen met een lantaarn of kaars naar de kerk 

komen en dit vredeslicht mee naar huis nemen. 

Deze week is de collecte voor het pastorale werk in de eigen parochie en het 

bisdom. Volgende week is er een tweede collecte voor de Bisschoppelijke 

Adventsactie.  

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen: 
St. Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr. 09.00-11.30u; 13.30-16.00u. 
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr. 09.00-11.30u. 
H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo. 09.30-11.00u. 
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Eerste lezing uit het Boek Jesaja (35,1-6a,10) 
Laten de woestijn en steppe zich verheugen, laat de dorre vlakte 
jubelen en bloeien als een roos, weelderig bloeien en jubelen, uitbundig 
blij zijn en juichen. De glorie van de Libanon wordt haar gegeven, de 
luister van Karmel en Sjarón. Zij zullen de glorie van de Heer zien, de 
luister van onze God. Geef de slappe handen weer kracht, maak sterk 
de bevende knieën. Zegt tot de kleinmoedigen: “Weest sterk van hart, 
vreest niet! Zie, uw God; de wraak zal komen, de vergelding van God; 
Hijzelf zal komen en u redden.” Dan worden de ogen van de blinden 
ontsloten, en zullen de oren van de doven geopend worden. De zal de 
kreupele opspringen als een herten zal de tong van de stomme juichen. 
Die door de Heer zijn verlost, zullen terugkeren. Zij zullen jubelend 
komen naar Sion, hun hoofd getooid met eeuwige vreugde; zij zullen 
blijdschap en vreugde verkrijgen, en droefheid en gejammer nemen de 
vlucht. 
 
Antwoordpsalm 146 
Respons: Kom, Heer, om ons te redden 
 
Tweede lezing uit de Brief van de heilige apostel uit de brief van de 
heilige apostel Jakobus ( 5, 7-10)  
Weest geduldig, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. Zie, de 
boer wacht op de kostelijke vrucht van het landen is daarbij geduldig, 
totdat het de vroege en late regen heeft gekregen. Weest ook gij 
geduldig en moedig van hart, want de komst van de Heer is nabij. 
Broeders en zusters, klaagt niet tegen elkaar, opdat gij niet geoordeeld 
wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Broeders en zusters, neemt 
een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die 
gesproken hebben in de naam van de Heer. 
 
Acclamatie voor het evangelie – Alleluia 
 



Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs (11, 2-11)  
In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de 
Christus, en hij zond zijn leerlingen met de woorden: “Zijt Gij de 
Komende, of moeten wij een ander verwachten?” Jezus antwoordde 
hun:“Gaat aan Johannes melden wat gij hoort en ziet: blinden zien weer 
en lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden 
staan op en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; zalig is degene 
die geen aanstoot aan Mij neemt.” Toen zij weggegaan waren, begon 
Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: “Wat zijt gij naar de 
woestijn gegaan om te bekijken? Een riethalm door de wind bewogen? 
Maar wat zijt gij dan wél gaan zien? Een mens in verfijnde kleding? Die 
verfijnde kleding dragen, bevinden zich in de paleizen van de koningen. 
Maar wat zijt gij dan wél gaan zien? Een profeet? Ja, zeg Ik u, zelfs méér 
dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn 
bode voor U uit, om voor U uw weg te banen. Amen, Ik zeg u: Onder 
hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is 
dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Koninkrijk der 
hemelen groter dan hij.” 

Kerstvieringen voor en met kinderen en tieners 
-KERST-GEZINSVIERING op woensdag 24 december in Onze Lieve 
Vrouwekerk om 17.00u. Woordviering. Voorganger Kapelaan Igo Renjaan 
SVD. Zang St. Alfonsuskoor. Een mooi Kerstverhaal zal door kinderen 
worden uitgebeeld. 
-KERST-PEUTERKLEUTERVIERING op donderdag 25 december in Onze Lieve 
Vrouwekerk om 11.30u! Op verschillende plaatsen in de kerk wordt een 
mooi Kerstverhaal door kinderen uitgebeeld. Bij beide vieringen is jong en 
oud welkom! 
Kerstmarkt 
Kerstmarkt in Sint Joseph op 14 dec. 12.30u-16.00u en Sing-In van 13.30u-
16.00u. 

 
Aantal kerkbezoekers en collectegelden november 2025 

Sint-
Norbertus 
Parochie  

Aantal 
bezoekers 

1e 
collecte 

Nationale  
Jongeren 
collecte 

Zondag 
van de 
Oecumene 

Totale  
opbrengst 

Totaal  1922 € 4160,60 € 348,06 € 286,45 € 4795,11 

 



WEEKOVERZICHT 

• Zo. 14 dec. (en op 22 dec.) 16.00u Vesper in het klooster aan de Kade. 
Aansluitend zijn we dan welkom in de refter van het klooster voor 
ontmoeting en een gezamenlijke broodmaaltijd. U bent allen van harte 
uitgenodigd door zr. Hieronima en zr. Michelle.  

• Di. 16 dec. 19.00u ‘Vredeslicht in Betlehem’ viering in Sint Quirinus kerk te 
Halsteren 

• Wo. 17 dec. 12.00u Adventsmaaltijd in Residentie De Kroeven vanuit 
seniorenpastoraat met voorganger kapelaan I. Renjaan SVD.  

• Wo. 17 dec. 13.30u-16.00u Sfeervolle kerstmiddag met film, muziek en een 
hapje en drankje in Residentie De Kroeven. Opgeven tot uiterlijk 15 
december. 

• Za. 20 dec. en zo 22. dec. breng een kaars, lantaarn, olielampje mee naar 
de diensten om het ‘Vredeslicht van Betlehem’ mee te nemen naar huis. 

• t/m 24 dec. Advent-ramen route: Zo zal er elke avond rond het invallen van 
de duisternis een nieuw versierd en verlicht raam te zien zijn in Nispen. 
Vanaf Kerstavond zijn alle 20 ramen zichtbaar en kun je ze bewonderen tot 
en met 1 januari 2025. De ramen zijn verlicht van ca. 17.00 uur tot ca. 22.00 
uur. 

 
Vieringen in de week en weekend van 15 december t/m 21 december 2025  

dag uur locatie voorganger 

di. 16 09.00 Mariagaard  pater J. Arul SVD 

di. 16 13.30 Dagkapel St. Joseph 
Kerstviering 

pater K Hayon SVD +werkgroep 

do. 18 11.00 De Kloek pater K. Hayon SVD 

do. 18 19.00 O.L. Vrouw 
Boeteviering 

pater K. Hayon SVD 

vr. 19 11.15 H.M. Hemelvaart 
Kerstviering 

pater K. Hayon SVD + b.s. De 
Linde 

vr. 19 22.00 Dagkapel St. Joseph 
Stille aanbidding 

kapelaan I. Renjaan SVD 

za. 20 17.00 Mariagaard pater K. Hayon SVD 

za. 20 19.00 H.M. Hemelvaart geen viering i.v.m. kerstloop 

zo. 21 09.30 O.L. Vrouw pater J. Arul SVD 

zo. 21 11.00 St. Joseph  pater J. Arul SVD 

Ontmoetingsmoment met koffie/thee na de viering. 


