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Kerstmis Nachtmis

Er kwam een kind op deze aard',

een kind reeds lang voorzegd; het
werd geboren in een stal en op wat
stro gelegd. Er kwam een kind te
Bethlehem, een kind eenvoudig klein;
het had een naam en een gezicht,
het wilde weerloos zijn. Je kent dat
kind, je kent zijn taak, door Hem zijn
wij gered. God toont in Hem zijn
aangezicht, Jezus van Nazareth.

MEDEDELINGEN

Alpha jongeren

Alpha is voor iedereen! Vanaf vrijdagavond 9 januari is elke vrijdagavond
jongerengroep in de pastorie van de Sint Jozefkerk vanaf 19.30 uur en dat
iedereen tussen 16-30 jaar van harte welkom is. Contact met pater Klemens of
met Brechje Loenen: family.loenen@gmail.com.

Gerarduskalenders nog te koop!

De Gerarduskalender is verkrijgbaar voor € 11.50 op het secretariaat O.L. Vrouw,
Kade 23, Roosendaal. Openingstijden van ma t/m vrij 9.00u-11.30u. Elke dag een
beetje spirit.

Tijdens de kerstdagen is er een tweede collecte voor het onderhoud aan de
gebouwen.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St. Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.

H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u
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KERSTAVOND NACHTMIS HOOGFEEST

Eerste lezing uit het Boek Jesaja (9, 1-3. 5-6)

Het volk dat wandelde in het donker, ziet een groot licht; over hen die wonen in
het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Gij hebt hun
blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot; ze verheugen zich voor uw
aanschijn, zoals er vreugde is bij de oogst, zoals zij juichen wanneer zij de buit
verdelen. Want het juk dat op het volk drukte, de stang op hun schouders en de
stok van hun drijver, Gij hebt ze stuk gebroken als op de dag van Midjan. (Want
alle dreunend stampende laarzenen met bloed doordrenkte mantels worden
verbrand en verteerd door het vuur.) Want een kind is ons geboren, een zoon is
ons geschonken; heerschappij rust op zijn schouders; en men noemt hem:
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst. Grote
macht en eindeloze vrede zullen toevallen aan de troon van David en aan zijn
koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijnen stevig gebouwd op recht en
gerechtigheid, van nu af voor altijd. De ijver van de Heer van de machten zal dit
bewerken.

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. (2,11-14)
Dierbare, de genade van God, die voor alle mensen verlossing brengt,

is verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van de heerlijkheid van onze grote
God en onze Verlosser Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven

om ons van alle ongerechtigheid te bevrijden, en ons te reinigen tot zijn eigen
volk, vol ijver voor goede werken.

Vers voor het Evangelie - Alleluia.
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas (2, 1-14)

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus om de hele wereld in te
schrijven. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Quirinius landvoogd van Syrié
was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op vanuit Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van
David, Betlehem geheten, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was.
Toen ze daar waren, werden de dagen vervuld dat ze zou baren.

Zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, en zij wikkelde Hem in doeken en legde



Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
Er waren in die streek herders die in het open veld verbleven

en’s nacht de wacht hielden bij hun kudde. Een engel van de Heer kwam bij hen
staan en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen en zij werden zeer
bevreesd. Maar de engel zei tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een
grote vreugde die bestemd is voor heel het volk: heden is u een Heiland geboren,
Christus de Heer, in de stad van David.

En dit zal voor u het teken zijn: gij zult de Pasgeborene vinden,

gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.” En plotseling was er bij de engel
een menigte van de hemelse legerschare; zij prezen God met de woorden:

“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen

van zijn welbehagen.”

Afsluiting jubeljaar in Breda en Zone Brabantse Wal

In de eucharistieviering van zondag 28 december 2025 om 10:30 uur wordt
het jubeljaar afgesloten in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Op zondag 28 december om 14.00u wordt er een eucharistieviering in de
Lambertuskerk te Wouw gehouden om het jubeljaar af te sluiten. U bent van
harte welkom!
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WEEKOVERZICHT

e t/m 1 jan. Advent-ramen-route Nispen. Voor informatie:
www.cultureelnispen.nl

e Za.3jan. 10.00u-12.00u Inzameling spullen voor snuffelmarkt,
kledinginzameling, boeken, dvd’s en cd’s voor de snuffelmarkt in de Sint-
Josephkerk.

Vieringen in de week en weekend van 25 december t/m 1 januari 2026

dag uur | locatie voorganger
do. 25 09.30 | O.L.-Vrouw kapelaan I. Renjaan SVD
do. 25 11.30 O.L.-Vrouw kapelaan I. Renjaan SVD
Peuterkleuterviering +werkgroep
do. 25 09.30 | H.M.-Hemelvaart pater K. Hayon SVD
do. 25 11.00 St. Joseph pater K. Hayon SVD
vr. 26 11.00 | St. Joseph 2¢ Kerstdag kapelaan I. Renjaan SVD
za. 27 17.00 Mariagaard pater J. Arul SVD
za. 27 19.00 | H.M. Hemelvaart pater J. Arul SVD
z0. 28 09.30 | O.L.-Vrouw kapelaan i. Renjaan SVD
z0. 28 11.00 | St.-Joseph kapelaan I. Renjaan SVD
di. 30 09.00 | Mariagaard pater J. Arul SVD
wo. 31 17.00 | O.L. Vrouw Pater K. Hayon SVD +
Oudjaarsviering werkgroep
wo. 01 11.00 | St. Joseph Pastorale team
Na afloop elkaar Nieuwjaar
wensen.

Ontmoetingsmoment met koffie/thee na de vieringen op zondag.
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