
WEEKOVERZICHT 

 Ma. 02 feb. 10.00u-11.30u Mediteren aan de Kade o.l.v. A. Stoop. 
 Wo. 04 febr.12.00u Lunch in Residentie De Kroeven. Voorganger kapelaan I. 

Renjaan SVD. 
 Do. 05 febr. 10.00u Buurthuis Kalsdonk ‘koffieochtend ’t Lichtpuntje’. 
 Do. 05 feb. 19.00u Taizéviering in de O.L. Vrouwekerk aan de Kade. 
 Vr. 06 feb. 12.30u-15.30u Iconen schilderen o.l.v. Marieta Rotariu in 

pastoraal centrum O.L.-Vrouw. 
 Vr. 13 febr. 18.00u-21.00u start de Alpha vervolgbijeenkomsten in het 

klooster naast de O.L. Vrouwekerk. U kunt zich hiervoor opgeven bij pater 
K. Hayon SVD: klemenshy@yahoo.com. Elke vrijdagavond t/m 27 maart 
m.u.v. 13 maart want dan is de conferentie De Missionaire Parochie te 
Veenendaal. U kunt zich hier ook nog voor opgeven als u mee wilt gaan. 
U kunt informatie inwinnen bij pater K. Hayon SVD. 

 
Vieringen in de week en weekend van 02 februari t/m 08 februari 2026 
dag uur locatie voorganger 
di. 03 09.00 Mariagaard  pater K. Hayon SVD 
di. 03 14.30 Dagkapel Sint-Joseph 

Rozenkransgebed 
werkgroep 

do. 05 09.00 Mariagaard kapelaan I. Renjaan SVD 
vr. 06 14.30 Gebedskring De 

Missionaire Parochie 
kapelaan I. Renjaan SVD + 
werkgroep 

vr. 06 22.00 Dagkapel St. Joseph 
Stille Aanbidding 

pater K. Hayon SVD 

za. 07 17.00 Mariagaard pater K. Hayon SVD 
za. 07 19.00 H.M. Hemelvaart pater K. Hayon SVD 
zo. 08 09.30 O.L. Vrouw pater K. Hayon SVD 
zo. 08 11.00  St. Joseph kapelaan I. Renjaan SVD + 

werkgroep EHC 
Ontmoetingsmoment met koffie/thee na de vieringen op zondag. 
 

 
 

l 
Zalig die zegt zich te beteren, een 
andere weg te gaan. Zalig die 
troost geeft en bemoediging 
brengt. Zalig die een hand geeft 
aan de lamme, mond is voor de 
stomme. Zalig die een melaatse 
opneemt in de kring, een vreemde 
aanspreekt met zijn naam. Zalig 
die kan huilen, durft spreken, kan 
zwijgen. Zalig die uitziet naar wat 
komt en niet hangt aan wat was.   
Zalig die gelooft in het visioen van   
vrede. Zalig die zichzelf vindt en    

                      God in zijn hart en wij kunnen hem   
MEDEDELINGEN                                                 gelukkig maken. 
Franciscusdag 17 maart 2026                                                                                                                                                 
Op dinsdag 17 maart organiseert de Sint-Norbertusparochie i.s.m. het 
Seniorenpastoraat weer de jaarlijkse Franciscusdag. Deze dag wordt gestart 
om 10.00u met een viering van woord en gebed in de Sint Josephkerk. Hierna 
trekken we samen naar Buurthuis Keijenburg. Daar zal voldoende ruimte zijn 
voor verdieping en ontmoeting. Na een warme maaltijd is er tijd voor 
ontspanning. De middag wordt rond 15.30u afgesloten met een viering van 
Gebed en Handoplegging. De dag staat o.l.v. pater K. Hayon SVD.                                                                                                                             
Inschrijven kan tot uiterlijk 9 maart via de folders die in de parochiekernen 
aanwezig zijn of via mail: franciscusdag@sint-norbertusparochie.nl of 
telefonisch bij het parochiesecretariaat 0165-534667.                                                                                                                      
Deelname is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.                                                               
De collecte is bestemd voor het eigen werk binnen de parochie en het 
bisdom. Volgende week is de tweede collecte bestemd voor de Caritas en in 
het bijzonder voor Rose- Linde. 

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen: 
St. Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u. 
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u. 
H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u. 

 
 

Mededelingenblad 
1 februari 2026 

                    4e Zondag door het jaar     
 

 



LEZINGENDIENST 31 JANUARI – 1 FEBRUARI 2026 
4e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 
Eerste lezing uit de Profetie van Sefanja 2,3;3, 12-13 

Zoekt de Heer, gij allen, zachtmoedigen van het land, die zijn oordeel 
bewerkt, zoekt de gerechtigheid, zoekt de zachtmoedigheid. Dan vindt 
gij misschien een schuilplaatsop de dag van de toorn van de Heer. 
“Dan laat Ik een ootmoedig en bescheiden volk over in uw midden.” Zij 
hopen op de Naam van de Heer, de rest van Israël. Zij zullen geen 
onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond 
wordt geen bedrieglijke tong gevonden. Want zij zullen weiden en 
neerliggen, zonder iemand die hen verschrikt. 
 
Antwoordpsalm (146)  
 Respons: Zalig de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. 
  
Tweede lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Korintiërs (1, 26-31) 

Denkt aan uw eigen roeping, broeders en zusters, want naar menselijke 
maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van 
hoge afkomst. Maar wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren 
om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God 
uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe 
afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet 
te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op 
zichzelf. Dankzij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege onze 
wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. 
Daarom, zoals er geschreven staat: “Als iemand wil roemen, laat hem 
roemen op de Heer.” 

 

Acclamatie voor het evangelie - Alleluia    

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs (5,1-12a) 

In die tijd, toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij 
zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij opende zijn 
mond en onderrichtte hen: “Zalig de armen van geest, want van hen is 
het Koninkrijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost 
worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Zalig 
die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. Zalig die vervolgd worden omwille van de 
gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
wanneer men u beschimpt, vervolgt en valselijk van allerlei kwaad 
beschuldigt omwille van Mij. Verheugt u en juicht, want groot is uw 
loon in de hemel.” 
 

HUISPAASKAARS 
U kunt, als u daarvoor belangstelling hebt, weer een huispaaskaars kopen 
bij de St. Josephkerk. De prijs is € 30. De kaars is 30 cm. hoog. De intekenlijst 
en de voorbeelden van de kaarsen liggen vanaf nu achter in de kerk. U kunt 
de kaars bestellen tot uiterlijk zondag 22 februari a.s. Graag vooraf betalen. 
In de O.L. Vrouwekerk zullen er achter in de kerk intekenlijsten komen te 
liggen. 
 
Peuterkleuterviering en met kinderzegen Maria Lichtmis op 1 februari  
Om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, gericht op kinderen van 
ongeveer 1 tot en met 7 jaar oud. Iedereen is van harte welkom! We 
nodigen ook kinderen, jongeren en volwassenen uit, die in 2025 gedoopt 
zijn, met hun ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en andere naasten. We 
vragen aan ouders van dopelingen of u a.u.b. wilt laten weten of u komt via 
e-mail, dopen@sint-norbertusparochie.nl Ouders van andere kinderen en 
overige belangstellenden hoeven dit niet te doen.  https://www.sint-
norbertusparochie.nl/nieuws/bijzondere-peuterkleuterviering-met-
kinderzegen-op-zondag-1-februari  
 

 


