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MISSIONAIR – PASTORAAL PLAN  

 

 

De Norbertusparochie wil een levende geloofsgemeenschap zijn waarin wij een 

persoonlijke relatie met Jezus willen opbouwen door Eucharistie, gebed, 

sacramenten en Bijbelapostolaat. We willen een missionaire parochie zijn die erop 

uittrekt om het geloof te verkondigen in de samenleving en door activiteiten en 

persoonlijk getuigenis mensen uitnodigen om Jezus te ontmoeten en deel te 

nemen aan de geloofsgemeenschap. 

 

Missionair pastoraal plan Sint Norbertusparochie, 1 oktober 2025  
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1 Kansen voor de kerk 
 

Veel plannen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn in onze parochie waren erop gericht om te gaan met 

een krimpende geloofsgemeenschap in een seculariserende samenleving. Het was immers noodzakelijk 

om het parochieleven, de gebouwen en de personele bezetting aan te passen aan een steeds kleiner en 

ouder wordende groep parochianen en vrijwilligers. De afgelopen jaren zien we niet alleen in Nederland 

maar ook in andere landen om ons heen een voorzichtige kentering, ook in onze eigen parochie: er is een 

hernieuwde interesse in het geloof, vanuit mensen die vaak compleet ongelovig zijn en die op zoek gaan 

naar Jezus. Ook in ons bisdom en in de rest van Nederland zijn er volwassen dopen en mensen die zich 

melden omdat ze Jezus willen leren kennen. Ook in onze eigen parochie zien we sinds twee jaar dat er 

meer volwassenen zich willen laten dopen.  

Veel van deze mensen hebben een vergelijkbaar verhaal: 

• Het leven in materiele rijkdom vervult niet hun diepste verlangen. Ze zijn op zoek naar de zin van 

hun leven. Ze zijn op zoek naar houvast om “goed” en “geordend” te kunnen leven. 

• Veel van hen zoeken op internet, gaan uiteindelijk bidden en hebben een ervaring van 

ontmoeting met Jezus, nog voordat ze een stap over de drempel van de kerk zetten 

• Naar aanleiding van die ervaring gaan ze op zoek en melden zich bij de Kerk. 

De kerk heeft een rol te vervullen om mensen die in een “geestelijke woestijn” leven te helpen Jezus te 

vinden en het diepste verlangen van hun hart, nl. leven met Christus te vervullen. Om dit te kunnen doen 

willen we als Norbertus Parochie veranderen en slaan we een nieuwe weg in.  

Die nieuwe weg heet Missionaire Parochie. Het is een door de bisschop van Breda Johannes Liesen 

ingezette beweging die buiten de vertrouwde kring van kerkbezoekers en vrijwilligers op zoek gaat naar 

nieuwe mensen van alle leeftijden. 

De beweging van de missionaire parochie spreekt van een cultuurverandering omdat ook voor de 

bestaande betrokken groep parochianen en voor veel van de pastores er een verandering (bekering) dient 

plaatsvinden om nieuwe mensen met een warm en gelovig hart te onthalen in de geloofsgemeenschap. 

Een cultuurverandering die expliciet maakt hoe de gemeenschap in alles wat zij doet en onderneemt 

gestuwd wordt door de liefde van Jezus Christus, geleid door de H. Geest meebouwt aan een ‘nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde’ voor alle mensen. Op basis van het doopsel mag en kan iedere gelovige 

hiervoor zijn of haar talenten inzetten. 
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Deze nieuwe missionaire beweging invoeren in de parochie van Roosendaal en Nispen gaat niet van 

vandaag op morgen. Zoals elke cultuurverandering roept het soms wrijving, weerstand en tegenstellingen 

op. Daarbij is het zaak om: 

• De vrijheid van eenieder te respecteren om zijn eigen plek in het veranderingsproces te vinden en 

zijn eigen rol in de missionaire parochie te vinden.  

• Naar elkaar blijven luisteren en open staan voor andere visies op kerk zijn. Accepteren dat 

anderen niet altijd jouw mening delen. 

• Openstaan voor nieuwe ervaringen: deze weg biedt voor iedereen kansen om zijn of haar 

Christenzijn te vernieuwen 

• Helder zijn en blijven over onze missie als parochie en waar we naar toe willen bewegen als 

missionaire parochie. 

 

2 Missie 
De Norbertusparochie wil een levende geloofsgemeenschap zijn waarin wij een persoonlijke relatie met 

Jezus willen opbouwen door Eucharistie, gebed, sacramenten en Bijbelapostolaat. We willen een 

missionaire parochie zijn die erop uittrekt om het geloof te verkondigen in de samenleving en door 

activiteiten en persoonlijk getuigenis mensen uitnodigen om Jezus te ontmoeten en deel te nemen aan de 

geloofsgemeenschap. 

We willen dit missionaire plan verder uitwerken langs deze twee assen: levende geloofsgemeenschap en 

missionaire kerk. 

Divine Renovation 

De Canadese priester James Mallon heeft in zijn eigen parochie een aantal jaren geleden in Canada 

‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal gesteld in zijn parochie, 

waardoor deze parochie een vernieuwing doormaakte en de parochie weer begon te groeien. Hij 

heeft zijn aanpak omschreven in het boek Divine Renovation: from maintenance to mission (2014). 

Hierin beschrijft hij hoe hij met zijn team de omslag heeft gemaakt naar een missionaire parochie. 

Het blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en 

achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving!  

De principes die in het boek beschreven staan, vonden wereldwijd weerklank: gastvrijheid, 

inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het 

werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen 

groeien. In dit alles is Alpha een belangrijk middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een 

onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse 

geloofscursus /ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog 

hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing.  

Veel parochies in Nederland gebruiken de aanpak van de missionaire parochie van Mellon om hun 

parochie te vernieuwen en nieuwe mensen in de parochie bij de parochie te betrekken. Ook het 

Bisdom Breda wil met de missionaire parochie een beweging inzetten die buiten de vertrouwde 

kring van kerkbezoekers en vrijwilligers op zoek gaat naar nieuwe mensen van alle leeftijden 
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3 Visie: waar staan we over 10 jaar 

3.1 Levende geloofsgemeenschap 
In de Norbertusparochie hebben de parochianen een relationeel geloof in de Drie-ene God en het 

evangelie (de blijde Boodschap) van Jezus Christus. Dit geloof vormt de kern van ons parochieleven en 

wordt niet alleen beleden, maar ook diep ervaren. Dit zou er als volgt kunnen uitzien: 

• De eucharistie staat centraal in het geloofsleven van parochianen en wordt beleefd als een 

persoonlijke ontmoeting met God. 

• Er is een levende spiritualiteit van Eucharistische aanbidding. 

• Persoonlijk gebed en bijbellezing staan centraal bij alles wat we doen: werkgroepen, 

vergaderingen en activiteiten worden met gebed en/of bijbellezing geopend en parochianen 

voelen zich vrij om te bidden. 

• Er zijn gebedsgroepen en bijbel sharingsgroepen waarin parochianen samen bidden en bijbel 

lezen.  

• Het woord van God leidt ons en raakt ons en zet ons aan om te missioneren in de wereld. 

3.2 Missionaire kerk 
De Norbertusparochie is een evangeliserende gemeenschap die zich niet verschanst in haar eigen kring 

maar erop uittrekt om het geloof te verkondigen in de samenleving. Door activiteiten buiten de Kerk, 

zoals straatmissies, schoolbezoeken, huisbezoeken, ziekenbezoeken en het persoonlijke getuigenis van 

elke parochiaan in de wereld worden mensen uitgenodigd om Jezus te ontmoeten en deel te nemen aan 

de geloofsgemeenschap. Dit zou er als volgt uit kunnen zien: 

• Binnen de Kerk worden nieuwelingen gastvrij ontvangen door een aantrekkelijke en inspirerende 

liturgie die mensen begeleidt om Jezus te ontmoeten, door geloofsvormingsactiviteiten en door 

mensen open- en gastvrij te ontvangen.  

• Er worden activiteiten georganiseerd gericht op mensen van buiten de parochie: Alpha, 

Sacramentenvoorbereiding, familiezondag, Jongeren- en Tienergroep, seniorenpastoraat, etc. 

• Er is een levende jongerengemeenschap waarin jongeren hun geloof kunnen verdiepen, andere 

jongeren kunnen ontmoeten en waarin jongeren van buiten de kerk zich welkom voelen.  

• Caritas richt zich steeds meer op de geestelijke en spirituele armoede van mensen aan de rand 

van de samenleving en biedt ruimte voor ontmoeting om eenzaamheid te bestrijden, gebed daar 

waar zingeving ontbreekt. 

4 Levende geloofsgemeenschap 
Om de Norbertusparochie te laten groeien als levende geloofsgemeenschap zijn twee zaken van belang: 

• De Eucharistie als hart van het geloof 

• Kracht van de Heilige Geest en verdieping van de persoonlijke relatie met Jezus in gebed 

 

4.1 De eucharistie als hart van het geloof 

4.1.1 Visie 
De Eucharistie is het hart van het geloof, waar wij zowel persoonlijk als gemeenschappelijk Jezus 

ontmoeten. Door deze ontmoeting worden we geestelijk gevoed om onze missie in de wereld uit te 

dragen: 

• De Eucharistie is in de eerste plaats een ontmoeting met Jezus: In de Eucharistie ontmoeten we 

Christus: in het gebed, in de lezingen uit de Heilige Schrift en doordat we hem in het sacrament 
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van de Eucharistie ontvangen. Dit is een moment van diepverbondenheid waarin we Zijn liefde en 

genade ontvangen. Niet alleen individueel, maar ook als gemeenschap worden we sterker in 

geloof en bemoedigd om Zijn boodschap uit te dragen. 

• De Eucharistie heeft ook een helende en transformerende kracht: ze vernieuwt ons hart en geeft 

ons de kracht om als vernieuwde christenen in de wereld te staan. In de aanbidding van Christus 

in het Heilig Sacrament ontmoeten we Jezus persoonlijk en verdiepen en versterken we onze 

relatie met Jezus. 

4.1.2 Plan voor versterking van de eucharistie als hart van het geloof 
We willen de rol van de Eucharistie versterken op de volgende wijze de komende jaren: 

• De wekelijkse Eucharistieviering heeft een centrale plek in het parochieleven en wordt versterkt 

als plek van ontmoeting met Christus door: 

o Een uitdagende en persoonlijke verkondiging van het woord, die de schriflezingen vertaalt 

naar de persoonlijke levensvragen van mensen. 

o Een aantrekkelijke liturgie in verbondenheid met de wereldkerk waarin muziek een 

belangrijke rol speelt 

o Het faciliteren van de komst van jonge gezinnen en jongeren, bijvoorbeeld door een 

wekelijkse kinderwoordviering die zowel ouders als kinderen in staat stelt om op hun 

eigen niveau deel te nemen aan de eucharistieviering. 

• De eucharistische aanbidding heeft een centrale plek in de parochie: 

o Parochianen worden uitgenodigd en gestimuleerd om een tijd van aanbidding te nemen 

om Jezus van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten in de aanbidding. 

o De jongeren in de parochie hebben het verlangen om tijd van aanbidding te nemen. We 

bieden dit tijdens jongerenbijeenkomsten aan en helpen jongeren op die manier een 

persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen 

 

4.2 Kracht van de Heilige Geest en verdieping van de persoonlijke relatie met Jezus in 

gebed 
 

4.2.1 Visie 
De missionaire Kerk leeft en beweegt door de kracht van de Heilige Geest. Jezus beloofde Zijn volgelingen 

dat de Heilige Geest hen zou leiden, troosten en kracht zou geven om het evangelie te verkondigen 

(Handelingen 1:8). In een wereld die voortdurend verandert, is het de Heilige Geest die de Kerk helpt om 

haar missie te verstaan en uit te voeren. 

Dat doen we door:  

• Bidden en luisteren naar de Heilige Geest. Het gebed is de sleutel tot het verstaan van Gods wil. 

Wanneer wij bidden tot de Heilige Geest, nodigen wij Hem uit om ons hart en denken te 

verlichten. Het is niet onze eigen wijsheid die de weg wijst, maar Gods Geest die ons leidt in 

waarheid (Johannes 16:13). Door gebed leren we om alles over te laten aan God, wetende dat Hij 

aan het werk is in onze Kerk en onze wereld. Daarom is het nodig dat in alle werkgroepen gebed 

een plaats heeft. 
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• De Kerk als Gods Werk. De Kerk is geen mensenwerk, maar Gods werk. Het is niet aan ons om zelf 

de richting te bepalen, maar om te luisteren naar waar God ons naartoe wil leiden. Jezus zelf 

heeft de Kerk gesticht en Hij beloofde dat de Heilige Geest haar zou leiden en bewaren (Mattheus 

16:18, Johannes 14:26). Daarom is het onze taak om niet onze eigen wil te volgen maar Gods plan 

te zoeken en te gehoorzamen. Dat betekent dat wij haar toekomst niet zelf kunnen bepalen op 

basis van menselijke inzichten. Wanneer wij ons overgeven aan Gods leiding, geeft Hij ons de 

wijsheid en kracht om missionair te zijn, trouw aan het evangelie en open voor de beweging van 

de Geest.   

 

4.2.2 Plan voor versterking van het gebedsleven in de parochie 
We willen het gebedsleven van de parochianen versterken op de volgende wijze: 

• Gebed heeft een centrale plaats in alle werkgroepen. We willen werkgroep leden vormen en 

stimuleren om hun activiteiten met een eenvoudig gebed aan God toe te vertrouwen en te 

vragen om de leiding van de Heilige Geest. 

• We willen parochianen uitnodigen om samen te komen in huiskerk bijeenkomsten. In deze 

bijeenkomsten bij iemand thuis met een groep van 6 – 8 mensen wordt samen gebeden en wordt 

gedeeld over de bijbel.  Bijbel Sharing biedt een kans om de Schrift samen te verkennen en 

diepere betekenis te vinden in de woorden van het Evangelie.  

• We willen parochieretraites organiseren, waarbij we parochianen uitnodigen om een aantal 

dagen (in stilte) samen te zijn in een klooster, om te bidden en ons te verdiepen in een thema. 

• Nieuwelingen worden niet alleen catechetisch gevormd maar worden ook begeleid in het 

ontwikkelen van hun gebedsleven. 

De contemplatieve weg en dialoog (SVD Charisma) 

De parochie wordt geleid door een communiteit van drie priesters SVD (Congregatie van het Goddelijke 

Woord). Zij zijn missionarissen komend vanuit alle werelddelen. De congregatie vindt haar oorsprong in 

Steyl (Limburg) en is gesticht door Arnold Janssen (1837-1909). Bijzonder aan deze congregatie is dat 

naast actieve paters en zuster er ook contemplatieve zusters zijn die naast de getijden 24 uur in gebed 

voor het Allerheiligste bidden. Deze vorm van gebed sluit goed aan bij Missionair kerk. Arnold Janssen 

realiseerde zich dat gebed essentieel is voor het slagen van de missie. De missie begint bij een levende 

relatie met God. Jezus zelf trok zich regelmatig terug in gebed voordat Hij verkondigde. Gebed is als 

bron van Missionaire Kerk. 

Contemplatie helpt om Gods leiding te zoeken en de noden van mensen met Gods ogen te zien. Het is 

goed luisteren naar de Geest. Missionair werk kan uitdagend zijn. Contemplatie geeft kerk de spirituele 

kracht om vol te houden want innerlijke kracht voor zending hebben wij nodig. 

Een contemplatief hart leert luisteren, mededogen tonen en in dialoog treden, Dat is essentieel voor 

missionair kerk om een diepere verbinding met mensen op te bouwen.  In de spiritualiteit van de SVD 

worden er verschillende niveaus van dialoog onderscheiden: a. Dialoog met Culturen (Inculturatie van 

het Evangelie) b. Dialoog met Religies (Interreligieuze Ontmoeting en Getuigenis) c. Dialoog met de 

Armen (Diaconale en Sociale Evangelisatie) en d. Dialoog met de Seculiere Wereld (Evangelisatie in een 

Post-Christelijke Samenleving). In al deze dialogen treedt de kerk naar buiten, is zij missionair; vanuit de 

eigen verbondenheid met God treedt ze liefdevol de ander tegemoet. In de Sint Norbertusparochie 

worden al verschillende niveaus in praktijk gebracht. In de dialoog moeten we enerzijds zoeken naar 

wat we als mensen gemeen hebben, maar anderzijds juist spreken over de inhoudelijke verschillen die 

tussen ons bestaan. 
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5 Missionaire kerk 
De Norbertusparochie wil een missionaire parochie zijn die zich niet verschanst in haar eigen kring maar 

erop uittrekt om het geloof te verkondigen in de samenleving. Door activiteiten buiten de Kerk, zoals 

straatmissies, schoolbezoeken, huisbezoeken, ziekenbezoeken en het persoonlijke getuigenis van elke 

parochiaan in de wereld worden mensen uitgenodigd om Jezus te ontmoeten en deel te nemen aan de 

geloofsgemeenschap. Door in te zetten op evangelisatie en caritas wil de Norbertusparochie missionaire 

kerk zijn. 

 

5.1 Voorrang geven aan evangelisatie getuigenis afleggen van de hoop die in ons leeft. 

5.1.1 Visie 
De Missionaire Kerk geeft voorrang aan evangelisatie, niet als middel om ‘zieltjes te winnen’, maar om de 

liefde van God te verkondigen (Kerugma). In een samenleving waar kennis over God niet langer 

vanzelfsprekend is, is het van essentieel belang expliciet over Hem te spreken en een getuigenis te geven 

van Zijn liefde en genade. 

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om uit te gaan en alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Mattheüs 

28:19-20). Dit betekent dat de kerk niet enkel wacht tot mensen komen, maar actief op zoek gaat naar 

manieren om het evangelie te delen. Evangelisatie is geen bijzaak, maar een kernopdracht die voortkomt 

uit liefde voor God en de naaste. Ook de Missionaire Kerk leeft vanuit de overtuiging dat Gods liefde 

verkondigd moet worden, niet alleen binnen de muren van de kerk, maar juist daarbuiten. Evangelisatie is 

een daad van gehoorzaamheid aan Christus en een uitdrukking van onze liefde voor heel de wereld. Elke 

gedoopte is geroepen om te evangeliseren, ieder naar zijn of haar talenten. Vanuit het gewone leven kan 

iedereen in gesprekken met anderen aangeven van waaruit men leeft als onderdeel van de eigen 

identiteit (te geloven in de verrijzenis van Jezus Christus). Deze identiteit verlies je niet als je in dialoog 

bent met anderen maar kan aan het licht komen als het gaat om wat jou beweegt, wat je raakt en welke 

keuzen je in het leven maakt: wie ben ik, een gelovige in de traditie van de rooms katholieke kerk. 

5.1.2 Plan voor evangelisatie 
In onze missie om de gemeenschap te versterken en het geloof te verdiepen, zijn er verschillende 

speerpunten die ons kunnen helpen de kerk levend en relevant te houden in de wereld van vandaag. Het 

is belangrijk om deze activiteiten missionair te maken, zodat ze niet alleen de geloofsgemeenschap 

verrijken, maar ook de bredere gemeenschap van de samenleving bereiken. Activiteiten zijn missionair als 

ze: 

• Gericht zijn op mensen die nog niet tot onze geloofsgemeenschap behoren 

• Gericht zijn om mensen te vertellen over Jezus en Zijn liefde voor ons 

Hier zijn speerpunten waar we verder mee aan de slag willen:  

 
Eerste speerpunt: Permanente vorming van kinderen en ouders 

Het vormingsaanbod aan ouders en kinderen is nog gefragmenteerd en soms leveren al onze 

inspanningen nog te weinig vruchten voor die blijvend zijn. Tijdens sacramentenvoorbereiding is er 

contact met ouders en kinderen. Het blijkt echter lastig te zijn om daarna kinderen en hun ouders bij de 

parochie betrokken te houden. De eucharistieviering is een flinke opgave voor jonge gezinnen. Er is maar 

een keer in de maand kinderwoorddienst, waardoor de drempel voor gezinnen met jonge kinderen hoog 

is. 
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We willen daarom toewerken naar een andere vorm van catechese voor ouders en kinderen: 

• Niet alleen gericht op kinderen, maar op het hele gezin.  

• Wekelijkse kinderwoorddienst waardoor de drempel voor gezinnen met (jonge) kinderen om aan 

de Eucharistie deel te nemen omlaag gaat. 

• Integrale vorming: dus niet alleen catechese (kennisoverdracht) maar door getuigenis (kerugma) 

en samen bidden een relatie met Jezus opbouwen. 

• Erop uit gaan de wijk in en gezinnen uitnodigen voor gezinsactiviteiten. De activiteiten zijn open 

voor alle gezinnen, ook de gezinnen van buiten de parochie. 

De vorm en inhoud waarin dit moet plaatsvinden is nog nader uit te werken. Daarbij kan gedacht worden 

aan de volgende zaken: 

• Familiezondag. Een familiezondag is een dag waarbij we gezinnen na de Eucharistie uitnodigen 

voor een ontspannen en inhoudelijk programma. Het biedt een unieke kans om gezinnen te 

betrekken bij de geloofsvorming (catechese) en de gemeenschappelijke vieringen. Door de focus 

te leggen op het versterken van gezinsbanden in een christelijke context, kunnen we gezinnen 

een plek bieden waar ze samengroeien in hun geloof. 

• Zondag ochtend cafe: Voorafgaand aan de eucharistie een gezinsprogramma aanbieden waar plek 

is voor sacramentenvoorbereiding voor kinderen, vorming voor de ouders en tijd voor 

ontmoeting met een gezamenlijk ontbijt. 

Tweede speerpunt: Tieners en Jongeren 

De Norbertusparochie heeft sinds een aantal jaar zowel een tienergroep als een groep voor jongeren. 

Sinds twee jaar zien we een toenemende belangstelling van tieners en jongeren voor het Katholiek geloof. 

Niet alleen in de Norbertusparochie maar in heel Nederland en ook in het buitenland. Jongeren zijn op 

zoek naar zingeving. Vaak zien we dat ze zelf op zoek gaan naar God, beginnen te bidden en vanuit een 

eerste geestelijke ervaring via internet op zoek gaan naar vorming en inspiratie voor het geloof. Ze 

melden zich dan uiteindelijk bij de parochie met een vraag voor vorming of begeleiding. Inmiddels zien we 

ook dat deelnemers aan de jongerengroep hun vrienden uitnodigen voor de groep. De jongeren voelen 

zich sterk verbonden met de wereldkerk en zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving. De afgelopen 2 

jaar hebben vanuit de jongerengroep ongeveer 15 mensen diverse initiatiesacramenten ontvangen 

(doopsel, eerste communie, vormsel). Veel van de jongeren noemen de tijd van gebed en Eurcharistische 

aanbidding als meest waardevolle onderdeel van de jongerenavond omdat ze daar echt de aanwezigheid 

van God ervaren. 

We willen de jongeren- en tienergroep verder uitbouwen. Tieners en jongeren zijn enthousiast en nog 

vurig in hun geloof, maar hebben nog vorming nodig. We willen met de tiener- en jongerengroep vier 

doelen bereiken: 

• Vriendschap en gemeenschap: de tiener- en jongerengroep zijn een open groep waarin 

vriendschap en gezelligheid wordt geboden. De groep staat open voor nieuwe mensen.  

• Catechetische vorming: Tieners- en jongeren willen leren over het geloof en gevormd worden. 

Vaak na een eerste alpha youth vorming volgt er vaak vorming ter voorbereiding op het 

ontvangen van sacramenten. Daarnaast worden allerlei vormingsactiviteiten georganiseerd om 

jongeren te leren over de bijbel en het geloof. 

• Geestelijke vorming: door samen te bidden, door samen eucharistische aanbidding te doen of 

samen te worshippen leren tieners- en jongeren hoe je een relatie met Jezus kunt opbouwen. We 

stimuleren ze om ook zelf te bidden en we gaan met elkaar naar de eucharistie. 

• Leven als Christen: we willen jongeren helpen om hun geloof in de praktijk te brengen. 

Meehelpen in de parochie als misdienaar. Met elkaar zingen tijdens de eucharistie. Een 
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sponsorloop doen om geld in te zamelen voor een goed doel. Op straat staan tijdens een 

straatmissie om mensen in de Kerk uit te nodigen. Hoe ga ik met anderen om? Hoe breng ik mijn 

geloof in de praktijk.  

Derde speerpunt: Alpha 

Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. Elke 

bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof en de 

kleine groep. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en 

gezellige manier de basis van het geloof.  Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te 

praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar 

je álles mag delen.  Alpha duurt ongeveer tien weken en een bezinningsdag. 

In de Norbertusparochie zijn al een aantal keren Alpha cursussen speciaal voor jongeren georganiseerd 

(Alpha Youth) en is afgelopen jaar voor de eerste keer een Alpha cursus voor niet-jongeren georganiseerd. 

Alpha is echt een plek waar mensen die nog vrijwel niets over het geloof weten een eerste kennismaking 

kunnen hebben met het Christelijk geloof. Als onderdeel van de missionaire parochie is het dan ook een 

belangrijke activiteit. 

Vierde speerpunt: Op missie 

De eerste speerpunten zijn er vooral op gericht om nieuwe mensen goed op te vangen en te 

verwelkomen in onze parochie, zodat ze kunnen kennismaken met het geloof en zich welkom voelen. 

Daarnaast willen we als parochiegemeenschap “op missie”. Dat wil zeggen eropuit om nieuwe mensen te 

ontmoeten die Jezus nog niet kennen. Daarbij valt te denken aan: 

1. Open kerk: mensen op straat uitnodigen om een kaarsje in de Kerk aan te steken 

2. Met een standje aanwezig zijn om mensen uit te nodigen bij activiteiten 

3. In scholen vertellen over de jongerengroep in de parochie. 

4. Mensen persoonlijk uitnodigen als er een speciale viering is in de Kerk 
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5.2 Caritas en diaconie 
 

5.2.1 Visie 
Jezus Christus leefde in diepe verbondenheid met de kwetsbaren: de armen, de zieken, de vreemdelingen 

en de gemarginaliseerden. Hij liet zien dat ware gemeenschap begint bij openheid, nabijheid en 

solidariteit. Als missionaire kerk willen wij in zijn voetsporen treden en ons met hart en ziel inzetten voor 

mensen aan de rand van de samenleving. Net als Christus willen we mensen benaderen vanuit een 

integrale mensvisie met materiele, geestelijke en spirituele behoeftes. Caritas en diaconie richt zich op 

drie niveaus: 

1. Het bieden van materiele bijstand daar waar er materiele nood is, 

2. Mensen vriendschap, gemeenschap en nabijheid bieden daar waar er ontheemding, 

eenzaamheid of uitsluiting is. 

3. Mensen de weg naar Jezus aanreiken (o.a. door samen te bidden) die als barmhartige Heer onze 

diepste verlangens kan vervullen. 

Caritas en diaconie zijn geen optionele taken van de kerk, maar de andere zijde van dezelfde medaille van 

het liefdesgebod dat Christus ons gegeven heeft.  

We streven ernaar een parochie te zijn: 

• Met een grondhouding van gastvrijheid: Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, achtergrond of 

levenssituatie. 

• Die vriendschap sluit met de armen en ontheemden: Niet als helpers van de armen, maar als 

bondgenoten in een gedeeld leven. 

• Die actief luistert naar de noden van de samenleving en handelt uit geloof, hoop en liefde. 

• Die mensen de weg naar Jezus wil aanreiken omdat we geloven dat alleen Hij als redder en 

verlosser uiteindelijk onze diepste verlangens kan vervullen. 

5.2.2 Plan voor caritas en diaconie 
Allereerst is naastenliefde onderdeel van de roeping van iedere gelovige. In het bijzonder zijn er in de 

parochie vele initiatieven die een menslievend/diaconaal karakter hebben (zie bijlage) De focus van deze 

activiteiten ligt op het gebied van bovenstaande nummers 1 en 2. Daarnaast is er de PCI (Parochiële 

Caritas Instelling die veel van deze activiteiten financieel ondersteunt en tevens financiën vrijmaakt 

(onder andere door middel van collecten) voor diaconale initiatieven in NL en de (derde) wereld. We 

willen graag het gesprek aangaan met de PCI en zij die betrokken zijn bij de diaconale initiatieven om te 

kijken hoe we deze activiteiten nog missionairder kunnen maken en hoe we ook het geloofsaspect en 

daarin met name en de geloofsverkondiging (nummer 3) in de caritas/diaconie activiteiten kunnen 

versterken. We zijn ervan overtuigd dat geloof een enorme geestelijke kracht kan zijn waardoor mensen 

in moeilijke omstandigheden een grote veerkracht tonen.  
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6 Het beste van leiderschap 
 

6.1 Visie 
 

Leiderschap in de Missionaire Kerk is niet voorbehouden aan een enkel team van pastores, maar is een 

roeping voor de hele geloofsgemeenschap. Het is een leiderschap dat geworteld is in verbondenheid met 

Jezus en dat zich uit in strategisch denken, synodale samenwerking en het bevorderen van ieders unieke 

roeping: 

• Leiderschap geworteld in Christus: Het beste leiderschap in de missionaire kerk begint bij een 

diepe verbondenheid met Jezus. Wie Hem volgt, wordt gevormd door Zijn liefde, wijsheid en 

dienende houding. Dit leiderschap is niet gericht op macht of controle, maar op navolging, 

dienstbaarheid en gehoorzaamheid. 

• Synodaal en strategisch Missionair leiderschap is synodaal: het is samen onderweg zijn, luisterend 

naar de Heilige Geest en naar elkaar. Dit vraagt om strategisch denken, waarin de gaven en 

talenten van alle gelovigen worden herkend en op de juiste plek ingezet. Pastores staan niet 

alleen, maar worden omringd door mensen die met hen meedenken en handelen.  

• Roeping ontdekken en ondersteunen: Iedere gelovige heeft een onvervangbare roeping. Goed 

leiderschap helpt mensen die te ontdekken en ondersteunt hen om hun talenten vruchtbaar in te 

zetten, in de kerk en daarbuiten. Dit betekent een cultuur van bemoediging, training en ruimte 

geven voor initiatieven. Deze wijze breekt met een cultuur in parochies om vacatures te willen 

invullen om een structuur (organogram) in stand te houden maar wat heeft iemand te bieden 

voor de opbouw van de parochiegemeenschap. 

Dit leiderschap helpt de kerk om werkelijk missionair te zijn: een gemeenschap waarin ieder zich 

geroepen weet, waarin iedereen meedoet, en waarin samen wordt gebouwd aan Gods droom voor de 

wereld. Niet om uit te komen waar we het al gedacht hadden maar te komen in een nieuwe werkelijkheid 

die God voor ons heeft geopend. 

6.2 Missionair team 
Het missionaire team is een team van 5-6 personen dat samen met de pastoor onderscheidt wat de te 

zetten stappen zijn om de parochie missionair te maken. Het is geen uitvoerend orgaan maar veeleer een 

groep die luisterend naar de Heilige Geest kijkt welke stappen goed zijn om te zetten, welke talenten er 

binnen de parochie zijn en hoe die ingezet kunnen worden. Het is een groep die synodaal leidinggeeft: 

luisterend naar de Heilige Geest, maar ook luisterend naar elkaar en naar alle geledingen in de parochie. 

Daartoe gaat het missionaire team het gesprek aan met parochianen: met groepen vrijwilligers, maar ook 

via synodale onderscheidingsbijeenkomsten waar gebeden en geluisterd wordt.  

Het missionaire team geeft richting aan teams van vrijwilligers in de parochie om de missionaire parochie 

vorm te geven, niet een team dat zelf allerlei dingen organiseert.  Het missionaire team werkt samen met 

deze missieteams die specifieke taken op zich nemen, zoals catechese, diaconie en evangelisatie. 

Het zou mooi zijn om een divers missionair team te hebben van mensen uit allerlei geledingen in de 

parochie: ouderen, jongeren, gezinnen, mensen met een migratieachtergrond.  

Belangrijk is dat de leden van het missionaire team een levende relatie met Jezus hebben, achter de 

ideeën en principes van de missionaire parochie staan en een hart hebben voor de missie. 

Het is belangrijk dat het missionaire team en de missieteams van vrijwilligers vorming ontvangen 

(intellectueel, spiritueel en praktisch) om de missionaire parochie verder vorm te geven. 
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7 Financiën en gebouwen 
We streven naar een levendige en financieel gezonde geloofsgemeenschap. De kerk moet een plek blijven 

waar mensen samenkomen voor geloof, ontmoeting en gemeenschap. Om dit te bereiken is er een 

cultuur nodig waar we dankbaar zijn voor wat we in de kerk ontvangen aan geloof en gemeenschap en 

dat uitdrukken in onze financiële bijdragen. De vreugde om hoe God ons liefheeft vertaalt zich ook in de 

vreugde om te delen van onze rijkdom (vlg. Hand 2,44-47). Daarnaast zou missionair pastoraat ook een 

plaats in de begroting van de parochie dienen te krijgen om meer financiële ruimte te geven aan 

missionaire activiteiten. 

In 2024 heeft de parochie het gebouwenplan vastgesteld en heeft hierover afstemming plaatsgevonden 

met het bisdom. De kern van dit plan was om van de huidige drie gebouwen terug te gaan naar 1 gebouw: 

de St. Jozefkerk. 

De plannen voor herbestemming van de kerk in Nispen zijn inmiddels afgerond en worden nu 

geïmplementeerd. Het bisdom heeft aangegeven eerst een helder missionair plan te willen zien, vooraleer 

een definitief besluit te nemen over de toekomst van het de andere twee kerkgebouwen, namelijk de Sint 

Josephkerk en de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Kade. Deze toekomst, moet immers zorgvuldig worden 

overwogen in het licht van toekomstige situatie over 10-15 jaar. Wat heeft de missionaire parochie over 

10 jaar nodig? En welke plaats (liturgische-, vormings- en ontmoetingsruimten) is daarvoor het beste 

geschikt of geschikt te maken (binnen de financiële reikwijdte van de parochie en in het gebied van de 

stad Roosendaal)?  

De afgelopen maanden is er in dit licht daarom opnieuw uitgebreid gekeken naar de situatie rondom de 

kerkgebouwen. Daaruit is het volgende naar voren gekomen: 

• Een duidelijk missionair plan om de geloofsgemeenschap van de Norbertusparochie te 

revitaliseren en weer te laten groeien is onontbeerlijk om uiteindelijk te komen tot een gezonde 

financiële situatie die nodig is voor het in stand houden van gebouwen in de parochie 

• De keuze voor een gebouw betekent niet een keuze voor de ene of de andere 

geloofsgemeenschap. Uiteindelijk moeten we als Norbertusparochie met elkaar de schouders 

eronder zetten om in de geest van dit missionaire plan de geloofsgemeenschap nieuw elan te 

geven. 

• Gezien de staat van onderhoud van het gebouw, de eigendomssituatie van het klooster bij de 

Onze Lieve Vrouwe Kerk is aan het bisdom voorgesteld in ieder geval de komende vijf jaar door te 

gaan in de St. Jozefkerk en de procedure voor herbestemming van de Onze Lieve Vrouwekerk te 

gaan starten. Het bisdom heeft hier positief op gereageerd.  

• Op termijn is ook de St Jozefkerk geen ideaal gebouw voor de missionaire parochie. Er is op 

termijn behoefte aan een kleinere liturgische ruimte en kleinere samenkomst ruimtes voor 

groepen etc. De St Jozefkerk is een koepelkerk en daarmee een lastige en vooral ook dure kerk 

voor mogelijke inbreiding. De komende vijf jaar zal dan ook verder onderzocht moeten worden 

hoe met de St Jozefkerk verdergegaan moet worden en wat de kosten voor de transitie naar een 

gewenste eindstatus zullen zijn. 
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Het bisdom heeft aangegeven dat voor het herbestemmen en/of afstoten van een kerk de procedure 

gevolgd moet worden, zoals deze verwoord is in de brochure Kerkgebouwen in de missionaire parochie, 

van mei 2024. Dit betekent dat voor het herbestemmen van de Onze Lieve Vrouwekerk, de volgende 

procedure gevolgd moeten worden: 

1. Als eerste dient een officieel voorgenomen bestuursbesluit door het parochiebestuur genomen 

moet worden, waarvoor schriftelijke instemming van de bisschop gevraagd moet worden. 

2. De bisschop hoort daarop de priesterraad en als de bisschop instemt, dan volgen er 

informatierondes in de parochie over het voorgenomen besluit.  

3. Op grond van de uitkomsten van deze rondes bevestigt of heroverweegt het parochiebestuur het 

eerdere voorgenomen besluit in de bestuursvergadering en kan een officieel verzoek tot sluiting 

van de kerk voor de eredienst aan de bisschop voorgelegd worden.  

4. Als de bisschop het besluit bevestigt, kan tot uitvoering van het sluiten van de kerk overgegaan 

worden.  

 

Voorts heeft het bisdom aangegeven dat bij een officieel besluit tot herbestemming van de Onze Lieve 

Vrouwekerk de herbestemming van de kerk met het aanpalende klooster bij de Fundatie Theresia 

Saelmaekers komt te liggen en niet meer bij het parochiebestuur. De kerk met tuin wordt daartoe 

overgedragen aan de Fundatie. De parochie krijgt daarmee de handen vrij om alle tijd en energie te 

steken in de opbouw van de Missionaire Parochie. Voor de rust en stabiliteit in de parochie en het samen 

toegroeien naar één geloofsgemeenschap is het ook beter als de herbestemming bij de parochie wordt 

weggenomen. 

Sinds een aantal jaren wordt er driemaal per jaar een snuffelmarkt in de Sint Josephkerk gehouden. Deze 

markten zijn een trefpunt voor bezoekers en vrijwilligers, een kans voor mensen met een smalle beurs om 

nog goed bruikbare spullen te kopen, en een financiële bijdrage aan het onderhoud van kerk en pastorie. 

De toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar. Dat geldt ook voor de halfjaarlijkse boeken- en 

platenmarkt en de jaarlijkse Kerstmarkt. 

Deze markten vinden nu plaats in de Sint Josephkerk hetgeen een niet-wenselijk situatie is. De kerk is 

allereerst het Huis van God en bedoelt als plaats van gebed en viering. De markten doen nu afbreuk aan 

de heiligheid van de ruimte. Het bisdom heeft aangegeven dat het gebruik van het kerkgebouw voor deze 

markten niet meer toegestaan is. De komende periode zal met de werkgroep die de markten organiseert, 

onderzocht worden welke alternatieven voor organisatie van de markten er zijn. 
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8 Implementatie 
De transitie naar de missionaire parochie kost tijd. Het is een veranderingsproces waarin we uitgedaagd 

worden om op een nieuwe manier naar ons geloof te kijken en zelf ook te veranderen. Dat kost tijd.  Het 

is een weg van geleidelijkheid, stap voor stap, met vallen en opstaan. Toch is het pastoraal team en 

parochiebestuur ervan overtuigd dat met de juiste stappen en speerpunten dit traject bewandeld kan 

worden. Het is ook zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan: mensen vormen en opleiden, concrete 

plannen maken en uitvoeren. Op die manier kunnen we de missionaire parochie handen en voeten geven. 

Uiteraard zullen we elke stap moeten evalueren en onze plannen moeten bij sturen. Bij de implementatie 

van het missionaire plan willen we een aantal stappen gaan nemen: 

Stap 1: Communicatie 

Allereerst dient dit missionaire plan en de gevolgen die dit voor de parochie zal betekenen breed 

gecommuniceerd moeten worden in de Sint Norbertusparochie. We willen zoveel mogelijke parochianen 

die bij verschillende gemeenschappen betrokken- en actief zijn meenemen in het waarom en hoe van dit 

plan. Het gaat allen aan: mensen van het bestuur, het pastorale team, de locatiebesturen, de 

werkgroepen, kerkbezoekers, de PCI en mensen die hun kind de eerste communie willen laten doen enz.  

Stap 2: Missionair Team 

De vorming van een missionair team is een essentiële stap. Dit team (zIe hoofdstuk 6) heeft als taak 

samen met het pastorale team te onderscheiden welke stappen gezet moeten worden om de parochie 

missionair te maken en helpt de verschillende teams van vrijwilligers hun activiteiten op een missionaire 

manier vorm te geven. Het team bevat mensen uit verschillende groepen uit de parochie: ouderen, 

jongeren, gezinnen, mensen met een migratieachtergrond. Belangrijk is dat de leden van het missionaire 

team een levende relatie met Jezus hebben, achter de ideeën en principes van de missionaire parochie 

staan en een hart hebben voor de missie. 

Stap 3: Vorming 

Het is belangrijk om met het missionaire team en met andere teams van vrijwilligers in de parochie 

gevormd te worden rondom de missionaire parochie. Dit is een vorming waarbij kennis wordt opgedaan 

over de missionair parochie, waarbij een weg van spirituele vorming plaatsvindt en waarbij we leren hoe 

we kunnen getuigen van het geloof dat in ons leeft. 

Stap 4: Aan de slag 

Het missionaire team gaat samen met het pastorale team aan de slag om de diverse speerpunten uit te 

werken. Daarbij wordt onderscheiden wat de juiste stappen zijn om tot een levende geloofsgemeenschap 

en missionaire kerk te komen. Waartoe inspireert de Heilige Geest ons? Deze onderscheiding wordt 

gedaan niet alleen binnen het missionaire team, maar juist door hierover te delen met diverse geledingen 

in de parochie en daar samen voor te bidden, kan het helder worden wat goed is om te doen. Vervolgens 

gaan we die stappen uitwerken in een missionair jaarplan en deze plannen uitwerken. 
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9 Appendix 1: huidige activiteiten van de PCI. 
• Wij willen delen, is een initiatief voor hen die om welke reden ook niet (meer) bij De Voedselbank 

terechtkunnen, maar nog steeds hulp nodig hebben. Momenteel ontvangen ca. 40 gezinnen een 

maandelijks pakket met levensmiddelen 

• Samen aan tafel, om de maaltijden te openen en te sluiten met een gebed of lezing is altijd een van 

de priesters van de parochie aanwezig. Het belangrijkste doel van de maaltijden is elkaar ontmoeten, 

gezellig samenzijn en samen eten.  

• Diaconale markten, Driemaal per jaar is er een snuffelmarkt in de Sint Josephkerk: een trefpunt voor 

bezoekers en vrijwilligers, een kans voor mensen met een smalle beurs om nog goed bruikbare 

spullen te kopen, en een financiële bijdrage aan het onderhoud van kerk en pastorie. De toegang is 

gratis en de koffie/thee staat klaar. Dat geldt ook voor de halfjaarlijkse boeken- en platenmarkt en de 

jaarlijkse Kerstmarkt. 

• Franciscusdag, sinds 2014 wordt jaarlijks in maart de Franciscusdag gevierd. Deze dag is een 

voortzetting van het voormalige Ziekentriduüm. De Franciscusdag is bedoeld voor senioren in 

Roosendaal en Nispen die hun geloof bij de tijd willen houden, maar door leeftijd of ziekte in een 

isolement kunnen raken. Tijdens deze dag is er aandacht voor liturgie, ontmoeting en 

geloofsverdieping. 

• Bezoek zieken en ouderen, de Sint Norbertusparochie heeft drie bezoekgroepen voor zieken en 

ouderen. 

• Zomerse ontmoetingsmiddagen, Elke zomermaand zijn er een ontmoetingsdagen voor ouderen: 

ontmoeting tussen de deelnemers staat centraal. Opening en sluiting gebeuren door een pastor. 

• Oecumenische Soepmaaltijden, de werkgroep Oecumenische Soepmaaltijden Roosendaal organiseert 

sinds 1985 vier vegetarische soepmaaltijden in de Advent en zes in de Veertigdagentijd. Een oeroud 

gebruik, met religieuze en godsdienstige connotaties. In de bijbel komen veel maaltijden voor met dat 

karakter, m.n. het Laatste Avondmaal. 

• Advents en vastenactie, de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) verzorgt in de 

Adventstijd en de Veertigdagentijd acties om parochianen te betrekken bij de noden en 

mogelijkheden van mensen in de Derde Wereld en hen te bewegen tot solidariteit. Zij sluit aan bij de 

projecten van de bisschoppelijke Adventsactie en Vastenactie en collecteert hiervoor. 

• Huiswerkbegeleiding, twee keer per week worden, door een aantal katholieke gepensioneerden, een 

30 leerlingen van bovenbouw basisschool tot 5e jaar middelbare school begeleid. De begeleiding is 

gericht op het kind, het geven van aandacht en ondersteuning en vragen met betrekking tot hun 

huiswerk. Met deze aanpak kunnen de kinderen zich ontwikkelen op hun werkelijke niveau om een 

passende plaats te vinden in onze samenleving. 

• De meeste leerlingen worden verwezen door St. Leergeld, begeleiders van het project Jeugdontbijt of 

vanwege een sociale indicatie. De afkomst van de leerlingen is divers en er wordt geen onderscheid 

gemaakt wat betreft religieuze achtergrond. 


